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1 MAYIS 197: 
DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE 
-İLERİ BİR ADIM 


mayıs 1978 DİSK'in öncülüğünde başarı ile kutlandı. Görkemi, ku- 

1 tılan kitlenin büyüklüğü ve kapsadığı demokratik güçler bir 
ölçü olarak alınırsa, sonuç işçi sınıfı mücadelesi açısından çok ö nemli bir başarıdır. 1978 Türkiye koşullarında, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışmasını simgeleyen 1 Mayısın, kitlesel ve gör kemli kutlanışının dışında üzerinde durulması gereken başka yanları du vardır. Bu gösteri Türkiye devrimci mücadelesi açısından da önemli bır 


deneyim olmuştur. 


BURJUVAZİ İŞÇİ SINIFININ DEVRİMCİ BİRLİĞİNDEN VE ÖNCÜLÜĞÜNDEN KORKUYOR 


— ürkiye"de işçi sınıfının devrimci sendikal örgütü DİSK”tir. Türki-Te devrimci hareketin yükselme aşamasında, 1967'de kurulan DİSK, 11 yıllık tarihinde bu niteliğini korumuş ve geliştirmiştir. 


DİSK, 1 Mayıs'a konan kitlesel yasak zincirini 1976"da kırarak işçi sı- 
1 


1 Mayıs 
hazırlığı kanlı devam ediyor 


28 Nisan 1978 (Hergün) 


| 


28 Nisan 1978 (Hürriyet) 


nifinın uluslararası birlik, mücadele ve dayanışmasını simgeleyen günu kitlesel bir biçimde kutlamıştır. 1976'da atılan bu adım 1977'de we devam ettirilmiştir. Ancak, 1 Mayıs 1977'de 1 Mayıs Alanını dolduran yüzbinlerce işçi ve emekçiye karşı, emperyalizmin ve yerli egemen güçlerin gizli-açık örgütleri ve onların işini kolaylaştıran işçi sınıfı düşmanlarınca kanlı bir komplo düzenlenmiştir. 36 yurttaşımız ösmüştür. 
1978 1 Mayısının önemi öncelikle böylesine bir katliamın ardından bu 
ölçüde görkemli kutlanabilmesi gerçeğinin tespitinden ortaya çıkmaktadır. 


1 MAYIS 1978 
VE BURJUVAZI 


"nin 1977 kanlı 1 Mayısı gibi, yoğun faşist saldırılarla dolu ik-MG dönemi, 1978 başında bitmiştir. Ama faşist saldırılar kë- 


silmemiştir. Devlet kurumlarına da yuvalanmış olan faşist örgütler ve güçler, saldırganlıklarını emekçi halk kitleleri için daha fazla demokratik hak ve özgürlükler vaad eden iktidar döneminde artırarak sürdürmüşlerdir. Bu dönemde de DISK devrimci sendikacılık anlayışı- nın yüklediği devrimci sorumluluğun bilinciyle, anti-faşist ve anti-emperyalist, güçlerin birliği konusunda gerektiği gibi davranmasını bilmiştir. Faşizme ve emperyalizme karşı bütün güçlerin yanyana ve omuz omuza olmalarının koşullarını gerçekleştirmiştir. DİSK, bunun ilk somut örneğini 16 Mart'ta kitlesel katliama girişen faşist güçlere karşı, 20 Mart «FAŞİZME İHTAR EYLEMİ» ile bütün demokrasi güçlerini eylem birliğine çağırarak ve iki saat iş bırakımını bütün ülke çapında gerçekleştirerek göstermiştir. 


DİSK'in öncülüğünde gelişen demokratik güçlerin birliği, egemen sınıflara korku salmıştır. Bu korkunun sonucu, 1 Mayıs 1978 öncesinde jaşist güçler, basını ve daha başka bir çok iletişim araçlarını kullanarak provakasyon ortamı yaratmaya çabalamışlardır. Egemen güçler 1 
Mayısa katılan işçilerin ve emekçilerin yağma ve talan yapacağını öne sürmüştür. Ayrıca bilinçlenme sürecine yeni girmekte olan emekçi halk kitlelerinin üzerinde korku ve terör estirilmek istenmiştir. 


m" , 
Ü--. sağcı basın günlerce bu doğrultuda yayın yaparak ka- 


muoyunu yanıltmayı görev bilmiştir. Sokaklara yazılar" yazılmıştır. Gerici partiler, sarı sendikalar, işçi sınıfı düşmanı örgütler bildiriler dağıtmıştır. 1 Mayıs Alanı, 1 Mayısta işçi sınıfına ve €- mekçi halka kapatılmak istenmiştir. Ancak, bu konuda DİSK'in takındığı doğru ve kararlı tutum, bu engeli aşmıştır. Bütün tertiplere rağmen, DİSK'in öncülüğünde toplanan 54 demokratik kitle örgütü, işçi sınıfının disiplini doğrultusunda ve anti-faşist, anti-emperyalist güçlerin birliği konusunda somut adımlar atmışlardır. Gerçekleştirilen bu birlik burjuvazinin ve faşist güçlerin 1 Mayıs öncesinde korkulu rüyasıydı. Ve Türkiye devrimci mücadelesi, faşist güçlere 1 Mayıs 1978'de bu korkulu rüyayı gerçekten yaşatmıştır. 


1 MAYIS 1978 VE 
DEMOKRATİK GÜÇLERİN BİRLİĞİ 


dar, Türkiye devrimci hareketi için de önem taşımaktaydı. Çünkü. 6. Genel Kurul sonrasında DİSK, 6. Genel Kurul kararlarına uygun olarak, eylem birliği oluşturulması için her olanağı değerlen- 


1 Mayıs 1978, egemen sınıflara korku verecek önemde olduğu ka- 


dirmek kararında idi. Bu kararlılık sonucu 20 Mart Faşizme İhtar Eylemi, ve 1 Mayıs bayramı en geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Yinelemekte yarar görüyoruz; 1 Mayıslar işçi sınıfının uluslararası çabtaki birlik, dayanışma ve mücadele gününü simgeler. 1 Mayıs, işçi sınıfının BİRLİK yolundaki mücadelesine katkıda bulunur. 1 Mayıs, işçi sınıfının DAYANIŞMASI'nın somut bir biçimde ortaya konduğu bir gündür. 1 Mayıs, işçi sınıfının istemlerini dile getirdiği, istemleri yolunda MUCADELE'de ne denli kararlı olduğunu ortaya koyduğu bir 
gündür. Ve geleneksel olarak sendikalar öncülüğünde kutlanmaktadır. 1 
Mayıs'ların bu anlamda ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. 
DİSK, kutlamanın en demokratik bir biçimde gerçekleşmesi için her yolu denemiştir. Işçi sınıfının öncülüğüne inanan tüm demokratik kuruluş ve siyasi partilerle ortak toplantılar yapılmış ve ayrıntılarına kadar bir çok konuda ortak karar alınmıştır. Özellikle sloganlar, yürüyüş sırası ve 1 Mayıs Alanında yerleşim düzeni konularında titizlilik gösterilmiş, DİSK, dayatmacı olmadan bu konuda sorumluluk içinde demokratik bir tavırla nasıl davranılacağını ortaya koymuştur. 


ülkemizin bugünkü koşullarında, .anti-faşist, o anti-emperyalist 

tüm güçlerin üzerine düşen sorumluluğun önemi dile getirilmiştir. Farklı siyasal görüşteki örgütlerin bağımsız siyasetlerine saygı duyulduğu, ancak demokratik güçlerin birliğinin ön plana alınması gereği özellikle vurgulanmıştır. 


0 rtak davranışta bulunmanın koşulları net olarak belirlenmiştir. 


Bütün bunlara rağmen, 1 Mayıs Alanında, önceden alınan ortak kararların dışına çıkıldığı gözlenmiş, ortak kararlara uyulmadığı görülmüştür. Bu bir «disiplinsizlik»tir ve üzerinde önemle durulması gereken bir olaydır. DİSK bu konuyu dikkatle ele almış, gereken değerlendirmeyi yapmıştır. Anti-faşist ve anti-emperyalist eylem birliğinde asıl olan, bütün demokratik güçlerin istemlerinin savunulmasıdır. Üzerinde duyarlılıkla durulan birlik sorunu, 1 Mayıs hazırlıkları sürecinde davranıldığı gibi «BİRLİK ELEŞTİRİ - DAHA UST DÜZEYDE BİRLİK» ilkesi doğrultusunda gerçekleşir. Eylem aşamasında ise örgütler ve güçler ortaklaşa oluşturulmuş disiplin doğrultusunda davranmak sorumluluğunu gösterirler. Aksi davranışlar, işçi sınıfının disiplinine ve- birliğini bozmaya yönelmiş olumsuz davranışlardır. 


İŞÇİ SINIFININ BİRLİĞİ 
VE TÜRK-İŞ'İN UZLAŞMACILARI 


ugün Türkiye sendikal mücadelesinde çözümlenmesi gereken bir Birr konu da işçi sınıfının sendikal birliğinin sağlanmasıdır. 
Bu yolda atılacak adımlar hayatın her alanında verilecek mücadele ile somutlaşacaktır. Çünkü sendikal düzeydeki birlik masa başın- 


da değil, mücadele vere vere gerçekleşir. Bu gerçekliğin ve 1 Mayıs'ın anlamının. bilincinde olan bütün işçi örgütleri, özellikle de TÜRK-İŞ in uzlaşmacı yöneticilerinin aksi kararlarına rağmen, TÜRK-İŞ üyesi sendikalar ve işçiler 1 Mayıs Alanına gelmişlerdir. Bu olgu sendikal birliğin sağlanması yolunda bir engel olan uzlaşmacı anlayışa rağmen sevindiricidir. 

En geniş işçi kitlelerini, farklı sendikal örgütlenmeler içinde olsalar dahi biraraya getirmede güçlü bir araç olan 1 Mayıs'ı gerçek anlamıyla ele almalıyız. Ülkemizde her sendikal örgütten, her dilden, her din- 


1 Mayıs 1978 (Tercüman) 
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2 Mayıs 1978 (Milliyet) 


2 Mayıs 1978 (Günaydın) 


den ve inançtan işçi ve emekçi kitlesini 1 Mayıs'ta toplamak, onlara öncülük etmek de ancak devrimci sendikacılığın ilkelerini hayata geçirmekle mümkündür. Kendi çıkarlarını yığınların çıkarına tercih edenler, gerçekte 1 Mayıs'ın devrimci özünü kavrayamamaktadırlar. 


SONUÇ 


şimi ve demokratik güçlerin birliğinin oluşması açısından önemli bir adımdır. Burjuvazinin tüm saldırılarına, provakasyon çağrilarına rağmen 1 Mayıs 1978 kitlesel bir biçimde, görkemli olarak kutlanmış, Türkiye işçi sınıfı ve tüm emekçiler, güçlerini bir kez daha göstererek, mücadelede ne denli kararlı olduklarını dile getirmişlerdir. 
Önümüzdeki dönemde görev, geçmişin olumsuzlukları ve deneyimleri ışığında demokratik güçlerin kalıcı birliğini sağlamak olmalıdır. Bunun da yolu ortak ilkelerin bir progam düzeyinde saptanarak mücadeleye hiz verilmesinden geçer. DİSK bu konuda üzerine düşen görevleri 6. Genel Kurul kararları uyarınca yerine getirmeye kararlıdır. 


1: 1978, Türkiye işçi smıfının devrimci mücadelesinin geli- 


"1 MAYISTA 


BURJUVAZİNİN 


OYUNUNU 
BOZDUK” 


DİSK Başkanlar Kurulu 11 Mayıs günü toplanarak 1 Mayıs törenlerinin öncesini ve sonrasını değerlendirmiştir. Genel Başkan Abdullah Baştürk Başkanlar Kurulu toplantısını açarken yaptığı konuşmada, 1 Mayıs törenleriyle ilgili olarak şunları söylemiştir : 


n € — 


1 Mayıs 1998, işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü geçen yıl tezgâhlanan kanlı katliama ve aylardır sürdürülen provokasyon çağrılarına 


rağmen görkemli bir biçimde kutlandı. 300 bin dolayın- - 


da işçi, köylü, emekçi, sanatçı, yazar, avukat, teknik eleman, öğretmen, memur, öğrenci, tüm yıldırma, sindirme çabalarına rağmen 1 Mayıs'a kitlesel bir biçimde katılarak emeğin bayramını kutladılar. 1 Mayıs Alanında anti- emperyalist, anti - faşist mücadelede ne denli kararlı olduklarını bir kez daha gösterdiler. 


Gerek Konfederasyonumuz yöneticileri ve kadrolar, gerekse üye sendikalarımız, görevlerini, isçi sınıfının bilimi ışığında sürdürdü. Hazırlık çalışmaları ve kutlama töreni sırasında işçi sınıfının çelik disiplinine uygun olarak görevlerini yerine getiren en yalın üyemizden en üst düzeydeki yöneticilere kadar burada hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak isterim. 


Ayrıca 1 Mayıs'a katılan bütün örgütlere, üyelerine de kurulumuz önünde günün anlamına uygun olarak gösterdikleri “devrimci birlik sorumluluğundan” dolayı teşekkür ederim. 


Devrimci mücadele açısından, varılan bu nokta burjuvazinin 1 Mayıs'ı yorumlama biçimlerinde açıkça sergilenmektedir. Tekrar ediyorum, 1 Mayıslar işçi sınıfının mücadele azmini bilerken, egemen güçlere de korku verir. Bu korkunun ifadesi olarak egemen güçler, 


gerici siyasi partileriyle, sarı sendikalarıyla çeşitli kuruluşları ile 1 Mayıs bayramımıza geniş bir saldırı kampanyası açmışlar ve bu saldırılarını kutlamadan sonra da sürdürmüşlerdir. 1 Mayısın kanla biteceğinden, işyerlerinin yağmalanıp insanlara kurşun sıkılacağından söz ederek 1 Mayıs'ı kundaklamak isteyenler, 1 Mayıs" ın, DİSK”in öncülüğünde hiç bir kışkırtmaya yer vermeden kutlanmasından sonra tezviratlarını daha değişik biçimlerde devam ettirmişlerdir. İşçi sınıfına ve emekçi halk kitlelerine daha geniş demokratik hak ve özgürlükier vereceğine söz veren bir partiyi iktidarda iken zor durumda bırakmak amacıyla saldırılarını iyice yoğunlaştırmışlardır. 


Sermaye çevrelerinin ve faşizm özlemcilerinin korkula- 


- rının kaynağı, devrimci güçlerin birliğinin sağlanması 


yolunda atılan adımların sonuç almaya başlamasıdır. 
Gerek üye sendikalarımızın, gerekse hazırlık aşamasında oluşturduğumuz demokratik platforma katılan ör gütlerin sorumluluklarını bilerek davranmaları 1 Mayıs'ta olumsuz gelişmeleri önlemiştir. ` 


Elbetteki aksayan yaniar olmuştur. Bunların sorumlularmı önce kendi içimizde sonra da oluşturulan demokratik platformda işçi sınıfının disiplini çerçevesinde tartışacağız, önlem alacağız. Bunu anti - faşist ve anti- emperyalist güçlerin birliğini oluşturmada atılacak zorunlu bir adim olarak görüyoruz. 


1 Mayıs, adı üzerinde işçi sınıfının, tüm emekçilerin, 
devrimcilerin birlik. dayanışma ve mücadele azmini kuvvetlendirici bir görevi bizlere vermektedir. Türkiye işçi sınıfının mücadelesi de, bu üç niteliğin büyük ölçüde gelişmesine gereksinim duymaktadır. Bu günün anlamına ve bu gereksinimin verdiği sorumluluğa uygun tavır beklemek DİSK"in örgütsel sorumluluğundadır. 
Bunu bütün arkadaşlarımızın kabul edeceklerine de inanıyorum, Devrimci dünya görüşümüzün gereği, sorunlarımızı bu sorumluluk altında çözümleyeceğiz. Demokratik merkeziyetçi işlerlik de, bu doğrultuda bir uygulamayı zorunlu kılmaktadır. i 


ta 


SELANİK As 


YÜZBİNLER 
I MAYIS ALANINDA 


6 Selam olsun bağımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm mücadelesini sürdürenlere. 
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1 Mayıs 1978... Türkiye işçi sınıfının tarihine kaydedilecek onurlu günlerinden biri başlıyor. DİSK aylardır bu güne hazırlanıyor. 
Devrimci sendika militanları günlerdir ayakta. Demokratik kuruluşların aktif elemanları yoğun ça balarının son gününe geldiler. 


Saat 01.00 DİSK, Arı kovanı gibi. Afiş götürmeye gelenler, DİSK'te nöbet tutmaya gelen işçiler, alanda dağıtılacak DİSK'in SESİ'ni paketleyenler, Genel Başkanın 1 Mayıs konuşmasını harman layanlar, devrimci marşlar söyleyenler büyük bir coşku içindeler. 
Sabahın heyecanı dalga dalga yüreklerden yüreklere yayılıyor. 


Saat 03.00 DİSK Genel Merkezindeki yoğun çalışmanın bir benzeri Taksim'de sürüyor. DİSK" görevlileri ve işçiler alanı donatıyorlar. 1 Mayıs Alanı 1 Mayıs'a 


yakışacak bir görünüşe bürünüyor. Maden işçisi kazmasıyla, gemi işçisi dünyanın dümenini döndürerek, metal işçisi çelik miğferiyle yerleşiyor alanın görkemli yapılarının üzerine. Yürüyen kitleler önce resimleriyle doldurma- 


“Düşmesin bizimle yola : 
evinde ağlayanların 

göz yaşlarını 

boynunda ağır bir 

zincir 

gibi taşıyanlar.” 


ya başlıyor dört bir yanı. İşçi sınıfı yolunda fırçalarını, emeklerini kullanan sanatçıların yapıtları asılıyor çepeçevre alanın her yanına. 


Saat 05.00 DİSK'te bütün hazırlıklar bitti. Herkes alandaki gö- 


rev yerine gidiyor. Ayların yorgun luğu DİSK Genel Merkezi binası- nın omuzlarına çökmüş sanki. Yayın, flama, boya, bayrak, baskı çalışmalarının geriye kalan artıkları süprülüyor. 

Aynı dakikalarda 1 Mayıs güneşi- nin ışıkları düşüyor alanı, Dört bir yanı donatılmış alanda DİSK'in istemleri yansıtılıyor görmek istemeyenlerin de gözlerini açarcasına... 


“1 MAYIS 1977'NİN HESABINI SORACAĞIZ” 

“YAŞASIN 1 MAYIS” 
“YAŞASIN EMPERYALİZME VE 
FAŞİZME KARŞI SAVAŞAN GÜÇ- 
LERİN BİRLİĞİ” 

“BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ 
BİRLEŞİN” 

“YAŞASIN SOSYALİZM” 


DİSK"in büyük bez flamaları alanın gözle görülebilecek başlıca yerlerini dolduruyor. 
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Saat07.001 Mayıs güneşi alanın zemininde parlıyor. 1 Mayıs Alanı 1 Mayıs"a hazır. Türkiye işçi sınıfı bu büyük gününün tüm hazırlıklarını bitirdi. Kırmızı göm lekleriyle güvenlik görevlileri alana girmeye başladılar. İşçiler var lıklarıyla alanı süslüyor, gömleklerindeki sarı DİSK amblemleri de işçilere özellikle bugün, 1 Mayısta, en çok yakışan süs. 


Saat 08.00 Dolmabahçe'den Akaretler"e, Akaretler"den Beşiktaş"a oradan Yıldız"a kadar bir insan seli toplanmaya başladı. Dol mabahçe'den Tophane'ye, Tophane den Karaköy'e kadar bir başka in 


san seli birikiyor. Ellerinde bay- - 


raklar, pankartlar, flamalarla emekçiler toplandıkları yerlere gerçek bir şenlik havası getiriyor lar. İşçiler, işçiler, işçiler, öğretmenler, teknik elemanlar, sağlık emekçileri, memurlar, kadınlar, çıraklar ve herbiri birkaç onbinle toplanan gençlik örgütleri... 


He heyde hey DİSK”in sesi bu 
He heyde hey Susmaz kimse 
He heyde hey Birer birersek 
He heyde hey Kalmaz kimse 
He heyde hey Yaşarsa örgüt 
He heyde hey Çökmez kimse 


He heyde hey Güneş yolumdur 


He heyde hey Durmaz kimse 


He heyde hey Vurdun yok ettin 


He heyde hey Bitmez kimse 


Her köşe başında alınmış çok yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Sıkı bir arama yapılıyor. 
Belliki hükümet de 1 Mayısın olay sız.-bitmesini kendisi için bir onur sorunu olarak ele almış. Ancak yoğun güvenlik önlemleri, kimi yerde: görevlilerin inisiyatifsiz dav ranışları, kimi yerde de bilerek zorlük, çıkarmaları yüzünden töre- 
„me katılacakları bezdirecek ölçüler de uygulanıyor. Ama törene gelenler kararlı ve 1 Mayıs'ın olaysız bitmesinin ne kadar önem taşıdığının - bilincindeler. Bu nedenle herhangi bir tatsızlık çıkmıyor. 
Aynı saatte DİSK Genel Merkezin- den bir araç yola çıkıyor. İçinde işçilerin, “emekçilerin yakalarına 


takacakları 1 Mayıs rozetleri, sen dikalara dağılacak 1 Mayıs broşürleri ve DİSK'in 1 Mayıs 1978" 
de kamuoyuna açıklanacak işçi ve emekçilerin istemlerine ilişkin met ninin yer aldığı DİSK Ajansı var. 
Yollar geçilmez hale gelmeden bir an önce dağıtımı bitirmek gerekiyor. İlk engel kamuoyunun tekerleğinden geliyor, sahil yolunda lastik patlıyor. Uygun büyüklükte taş lar bulunarak, krikonun kaldırmasına yardım ederek tekerlek değiştiriliyor. Kamyonetin zamana karşı yarışı yeniden başlıyor. Sirkeci'ye gelinceye kadar başka bir en gel yok. Sirkeci"de kolluk kuvvetleri yolu kesiyor. Karaköy'e ancak Unkapanı yoluyla gidebilirsiniz, diyorlar. Görevli kartları, yayınların DİSK”e ait olduğunu anlatmak görevlileri ikna etmeye yet miyor. Uzun yoldan devam etmekten başka çare yok. Unkapanı köp rüsünün başında bu yolculuğun hiç de kolay olmayacağı anlaşılıyor. 
Araç durduruluyor. Sıkı bir arama... “Ya kitapların, broşürlerin altında sopa ya da patlayıcı madde varsa?..” “Bunlar DİSK'in ya- 


şılamaktadır.y 


KIBRIS İŞÇİ FEDERASYONU 


«Federasyonumuz PEO ve Kıbrıs işçi sınıfı, 1 Mayıs", Türk ve diğer tüm yabancı birliklerin adadan çekilmesi, bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip, birleşik ve tarafsız bir Kıbrıs için: Kıbrıstta Rum-Türk ortak sendikal mücadelesinin geliştirilmesi için; anti-emperyalist mücadeleyi güçlendirerek kar- 


1 Mayıs Alanı'nı 
süsleyen dev panolar devrimci sanatçılar tarafından 

günlerce çalışılarak hazırlandı. 


o 

DİSK Üyesi sendikalar 

1 Mayısa hazırlanıyor. 


yınları, biz de DİSK'in görevlileriyiz. Kendi mitingimizi sabote eder miyiz?” Açıklamaları memur lar için doyurucu olmuyor. Kitapçıklar alt üst ediliyor. Ambalajlar dağıtılıyor. Bölgede görevli her memur yayınlardan birer adedini ciddi yüz ifadeleriyle alıp uzaklaşıyor. En yetkilileri aracın niteliklerini telsizle “yukarılara” bildiriyor. DİSK görevlieri bu engeli de aştık diye sevinmeye fırsat bulamadan yeni bir açıklama yapılıyor: “Birinci Şube'den uzman istedik. Yayınların yasak olup olmadığına bakacaklar.” Sabırlı dav ranmak gerek. Nasıl olsa hedefe ulaşılacaktır... 

Bir süre sonra araç ilerleyebiliyor. Kabataş'a kadar... Kabataş’ 
ta aynı işlemler tekrarlanıyor. 
“Sorsaniz, telsizle Unkapanı”ndaki görevlilere” deniliyor.. Hayır, yeniden aramalar, yeniden yayınları alt üst etmeler, yeniden örnek yayın almalar gereklidir. Maksadın biraz,da bağcıyı dövmek olduğu anlaşılıyor. Dolmabahçe'de bir kez daha, görevlilerin mantığına hitab ederek kolaylık sağlamanın mümkün olmadığı görülüyor. Bu arada engelleme hedefine ulaşmış, yeterince gecikme sağlanmıştır. El madağ ve alanın girişindeki engel- 
'lemeler tuz biber eken zorluklar olmaktan öte gidemiyor. Ve her şeye rağmen DİSK çaışanlarının ve alanda görevli işçilerin çabalarıyla yayınlar alana ulaşıyor. 


PORTEKİZ 
SENDİKALAR 
SEKRETERLİĞİ 


«Şenliklerinizde ve daha iyi yaşam ve çalışma ko- 


şulları, barış, demokrasi ve sosyal ilerleme için mü cadelenizde başarılar dileriz.» 


R? “0 - 377 
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Saat 1015 Yürüyüş başlıyor. 
En önde bayraklar yürüyor. Bayrakların ardında bayraklaşan ölülerimiz. Geçen yıl 1 Mayıs'ta emperyalizmin ajanlarının ve onlara çanak tutan yardakçılarının tertipleri sonucu aramızdan ayrılan 36 
şehidimiz büyük boy resimleriyle alanda yine yerlerifi alıyorlar. Ge çen yıl işçi sınıfıyla omuz omuzay 


Günlerin bugün getirdiği 
Baskı zulüm ve kandır 
Ancak bu böyle gitmez. 
Sömürü devam etmez 
Yepyeni bir güneş doğar 
Bizde ve ülkelerde 


dılar, bu yıl işçi sınıfının omuzlarındalar. Ve sonra DİSK yöneticileri geliyor. Genel Başkan Abdullah BAŞTÜRK, yürütme kurulu üyeleri, üye sendika başkanları... protokol çağrılıları yürüyorlar işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gününde güneşli güzel günler için... 


Bayraklarımız geçiyor. İşçi sınıfımızın şanlı bayrakları geçiyor. Selam olsun 1 Mayıs bayrağını yükseklerde tutanlara. Selam olsun işçi sınıfımızın demokratik sınıfı ve kitle sendikacılığı 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bayraklarını yükseklerde tutanlara. Yaşasın DİSK. Yaşasın 1 MA- 
YIS. 


DİSK'in kırmızı karanfillerden örül müş, üzerine beyaz karanfillerle DİSK amblemi örülmüş çiçeği anı ta konuyor. 


1 Mayıs, 1 Mayıs ilk dileğimiz, 
yaşatacak seni tunç bileğimiz. 
İşçi sınıfımızın tek demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK” in kurmayları geliyor, faşizme ihtar eyleminin kararlı savunucuları. Geliyor işçi sınıfımızın en devrimci sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK"in seçkin temsilcileri. 
Kortej devam ediyor. Alana TSİP giriyor. 


İşçiyiz biz, emekçiyiz. Ellerimiz hünerli, aklımız yaratıcıdır. Biz yaratırız tüm zenginlikleri yeraltından kömürü çıkaran biz, petrolü damıtan biz, binaları diken biz. 
Tarlaları eken, ekmeği pişiren, ku maşları dokuyan, demiri oya gibi işleyen biziz. Biziz hayatı yaratan. 
Yaşasın işçi sınıfı. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın DİSK. 


Sırayı Vatan Partisi alıyor. 

1 Mayıs işçi sınıfının ve tüm 
emekçilerin bayramıdır. 1 Mayıs işçi sınıfının ve tüm emekçilerin demokratik hak ve özgürlükler için verdiği mücadelenin somutlandığı bir gündür. 


Türkiye Birlik Partisi yürüyüşte- ki yerini alıyor. 
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Afişler işçiler ve demokratik örgüt üyelerince 

kentlerin duvarlarına asılırken 

KÖY-KOOP VE TÖB-DER aracılığıyla 

köylere kadar iletildi! 


Dillerden düşmüyor yine. Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz. Bugün yeryüzünde milyonlarca işçi var. 
Dilleri ayrı, derilerinin renkleri ayrı. Irkları ayrı, dinleri ayrı, ulusları, meslekleri, yaşları farklı. Ama hepsi de aynı sınıfın üyesi. 

Tekstil sendikası alana giriyor. Ge liyor tekstil işçileri, ipliği üretenler, kumaşı dokuyanlar geliyor. 
Sarı sendika çemberini kıranlar geliyor. Yaşasın tekstil işçileri. 
Yaşasın DİSK. 


1 Mayıs'ı 1920 yılında kutlayan TEKSTİL geliyor. Dokuma 


işçilerinin tek demokratik sınıf ve * 


kitle örgütü TEKSTİL... 


Selam olsun 1 Mayıs bayrağını yük selten Tekstil işçilerine. Selam olsun bu alan 1 Mayıs alanıdır diye haykıranlara. İşçi sınıfının enternasyonal dayanışmasını dile ge 
tiren panolarıyla yürüyorlar, 1 
Mayıs amblemleriyle, 1 Mayıs flamalarıyla. Savaşa Karşı Barış, Sö mürüye Karşı Savaş diye haykırarak geliyor. Bursa şubesi... Ya- 


DEMOKRATİK 
ALMAN 
CUMHURİYETİ 
SENDİKALAR 
FEDERASYONU 


«Türkiye işçilerinin daha iyi bir yaşam, sendikal hak ve özgürlükleri için, faşizme ve baskıya karşı mücadelesinde, proleter enternasyonalizmi ilkeleri 1şığında her zaman yanında olduğumuzu belirtiriz.» 


> 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şasın anti - faşist, anti - emperyalist, anti - şovenist güç ve eylem birliği şiarı ile. Tekstil işçileri genel grev hakkı için geliyor. 1 Mayıs 1977'yi Unutmadık diyor. Evlat Acısına Son, NATO'ya, CENTO'ya 
Hayır diye. Haykırıyor tekstil işçileri. Bağımsız Türkiye. Faşizme Geçit Vermeyeceğiz diye. Kadın - erkek omuz omuza, eşit işe eşit ücret şiarını haykırarak geçiyor. 
Petkim - İş geliyor. Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii işçileri geliyor. Petrolü damıtanlar, ilaçları yapanlar, kimyasal maddeleri üretenler geliyor. Duvarlara renk verenler geliyor. 


Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs işçi sınıfının tüm dünyada 8 saatlik işgünü için verdiği mücadeleyi simgeler. Haykırıyoruz istemlerimizi: “Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz.” 

işçiler... Kurtuluşumuz kendi güçlü kollarımızdadır diyenler geçiyor. Yaşasın 1 Mayıs şiarını yükseklerde dalgalandıran işçiler geliyor. 


GIDA - İŞ işçileri girdi alana. 
DİSK'in kurucu sendikalarından 
GIDA - İŞ geliyor. Yürüyor ekmeği pişirenler, meşrubatı üretenler, tüm gıdaları yaratanlar. Ülker'de 


Yepyeni bir güneş doğar 
Dağların doruklarından 
Mutlu bir hayat filizlenir 
Kavganın ufuklarından 
Yurdumun güneşli günleri 
Mutlak gelen gündedir 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yiğitçe direnenler geliyor. Yaşasın Sosyalizm şiarını yükseklerde tutan Türkiye Gıda-İş üyeleri geçiyor. Lokavt Hak Değil, Sosyal Suçtur diyen işçiler geliyor. Yaşasın Faşizme İhtar Eylemimiz diyenler geliyor. Herkes Düşünce ve Kanaat Hürriyetine Sahiptir diyen ler, anayasanın 20. maddesini haykıranlar geliyor. 


Bu alan 1 Mayıs alanıdır diyenler geliyor. Mavi gömlekleriyle DİSK çarkı ve barış simgesi güvercinleriyle GIDA işçileri sarı sendika 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çemberini kıran Tekel işçileri geliyor. 

Kurtuluşumuz Sosvalizm diyenler geliyor. Gıda - İş Sendikasının yigit ve militan üyeleri geliyor. * 


BANK -SEN 1 Mayıs Alanında. 
Büro emekçileri, banka emekçileri, sigorta emekçileri yürüyor. 
Türkiye Devrimci Banka Büro Bor sa ve Sigorta İşçileri Sendikası 
BANK - SEN geliyor. Yaşasın 1 
Mayıs, Yaşasın Sosyalizm şiarını 
yükseklerde tutarak, Yaşasın 1 
Mayıs, Yaşasın DİSK şiarım haykırarak Faşizme Geçit Yok diye geliyor. 1 Mayıs 1977'nin hesabı sorulacaktır diyen devrimci banka işçileri geliyor, “İşçi Sınıfının Düşünme ve Siyasal Örgütlenmesini Yasaklayan 141, 142”ye Hayır” diyenler geliyor. 


Faşizme İhtar, Yaşasın DİSK diyenler geliyor. BAĞIMSIZ TÜRKİ 
YE şiarını haykıranlar, IMF'ye, Yabancı Boyunduruğuna Hayır diye haykıranlar geliyor. FAŞİZME GEÇİT YOK diyenler, 141 - 142'ye Hayır diyenler geliyor. 
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TPKSİS Kartal Şubesi geliyor. An talya Pil Fabrikası İşçileri PEGA-GAZ işçileri 141 - 142'ye Hayır şiarıyla geliyorlar. 


BAYSEN - İŞ Sendikamızda sıra. 
Yapıyı yükseltenler, harcı karanlar, yapıları, hayatı yaratanlar... 
Yaşasın Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm şiarını taşıyanlar geliyor. Savaşsız, Baskısız, Sömürüsüz Bir Dünya için yürüyenler geliyor. 


KIBRIS DEV-İŞ 
FEDERASYONU 


“Türkiye işçi sımfı hareketinin verdiği onurlu mücadele 1 Mayıs işçi bayramında bir kez daha belgelenecek ve 1 Mayıs dost lara güven, düşmanlara korku verecektir." 


DİSK, OLEYİS geliyor. İşçi sınıfımızın sendikal birliği yolunda başarılar elde etmiş olanlar geliyor. 
1908'lerin PERAPALAS işçilerinin grevci geleneğini yaşatanlar geliyor. 1 Mayıs şehitlerini unutmayanlar, onları omuzlarında taşıyarak geliyor. Hüseyin KIRGIN yine aramızda kutluyor 1 Mayıs 19781 bizimle. Faşist katillerin namlularına hedef olan devrimci kardeşimiz ABDİ GÖNEL, Abdullah US- 


TA geliyor. Faşizme Karşı Omuz 
Omuza diye haykıranlar geliyor. 
Yaşasın Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm Mücadelemiz diyenler, Yaşasın Sosyalizm, Yaşasın DİSK diye haykıranlar geliyor. Kurtuluşumuz Sosyalizm diyerek yürüyor, Yaşasın Sosyalizm şiarını haykırarak, Yaşasın İşçi Sınıfının Birliği şiarını yükseklerde tutarak ge liyor. OLEYİS Sendikası İç Anadolu Bölge Şubesi, Ankara'dan İz: 


mir'den, Antalya'dan, akin akın geliyorlar, 1 Mayıs Alanına. İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma gününe. 


Bolu'da dağlarda 411 gün soğuğa, yağmura, kara, teröre ve zulme karşı yiğitçe direnen şanlı VARAN TURİZM işçileri geliyor. 
OTEL DEDEMAN grevcileri, 182 
gündür işverenlerin baskı ve zulmüne karşı yılmadan direnenler 


IRAK 

Metal İşçileri 
Federasyonu 
Genel Sekreteri 
Reşit Gali Aziz 


IRAK METAL İŞÇİLERİ 
FEDERASYONU 


66Disk'in düzenli ve güçlü bir sendika olduğunu gördük. 

İşçi sınıfına mücadelesinde 
başarılar dileriz. 99 


1 Mayıs'a çağrılmış olmaktan dolayı çok 
sevinçliyim. Türk işçilerine teşekkürlerimi sunuyor ve Irak işçilerinin selamlarını iletiyorum. 1 Mayıs törenlerinin böylesine muhteşem olması DİSK'in gücünü, işçiler üzerindeki saygınlığını kanıtladı. 


İşçilerin ne kadar kararlı olduğunu ortaya koydu. 
Türkiye'de sendikal hareket güçlüdür. Biz işçi sınıfının gücünü birleştirmesi gerektiğini savunuyoruz. Dileğimiz bu birleşmenin yakında gerçekleşmesidir. İşçilerin sendikal hareketinin bölünmesi zararlıdır. Sendikal hareketin birleşme temeli, siyonizme, faşizme ve emperyalizme karşı ve işçi sınıfının çıkarları temelinde olmak zorundadır. Mücadele, işçiler arasındaki dil, din, ırk farkını ve siyasi ayrılıkları aşarak sürecektir. 


KIBRIS 

Dev-Iş Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Bayram Ahmet 


KIBRIS DEV-İŞ 
FEDERASYONU 


66 1 Mayıs töreninde birlik, 


dayanışma ve işçi sınıfına yaraşır 
bir disiplin vardı. 99 


DİSK'in düzenlediği 1 Mayıs töreninin birlik, dayanışma ve işçi sınıfına yaraşır bir disiplin içinde geçmesinden son derece memnun oldum. Başta DİSK yöneticileri olmak üzere tüm DİSK üyelerini kutlarım. 
Türkiye işçi sınıfının birçok istemleri vardır. 
Örneğin referandum hakkı, politik örgütlenme sorunu gündemdedir, Ancak, gördüğüm kadarıyla bu istemlerin DİSK öncülüğünde burjuvaziden söke söke alınacağı günler yakındır. 

Bilim işçi sınıfına enternasyonal olmayı öğretiyor. 
Uluslararası tekellere karşı dünya işçi sınıfı hareketini birleştirmek görevimizdir. Emperyalizmin, faşizmin saldırganlığr-ancak dünya işçi sınıfı birlik içinde hareket ettiği zaman önlenebilir. Bu somut gerçekler karşısında dünyadaki bütün sınıf ve kitle sendikaları DSF"de birleşmelidir. 
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geliyor. Haykırıyorlar 141 - 142'ye Hayır. OLEYİS işçileri Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi şiarını taşıyor. Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz belgisi dillerde. İstanbul Teknik Üniversitesi işçileri yürüyor. DİSK'in şanlı bayrağı al tında. Yürüyor Anadolu'dan, Marmara'dan gelenler, Yaşasın Sosyalizm, Yaşasın DİSK diye haykırarak. Ve İzmir"den, Adana"dan, Ege Bölgesinden: Kurtuluşumuz Sosyalizm, Yaşasın Faşizme Karşı İhtar Eylemimiz. Yürüyor, DİSK 
OLEYİS işçileri Genel Grev Hakkımız, Söke Söke Alırız şiarıyla. 


İşçi sınıfımızın sendikal mücadelesinde, demokratik mücadelesinde 


Gün gelir gün gelir 
Zorbalar kalmaz gider 
Devrimin şanlı yolunda 
Bir kağut gibi erir gider 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çimento görevini üstlenenler geliyor. Porselen, Çimento, Tuğla ve Toprak Sanayii İşçileri geliyor. 
SÖĞÜT”te sarı sendika çemberini kıran KERAMİK - İŞ üyeleri geliyor. Yaşasın Anti - faşist, Anti - emperyalist Güç ve Eylem Birliği- 


İstanbul DYF-iŞ Başkanı BOYAR 


71920" lerde 


miz diye haykırarak geliyorlar. 
NATO'ya, CENTO'ya Hayır diyenler geliyor. 


Ve Ağaç Sanayii İşçileri geliyor, doğaya biçim verenler geliyor. Yüce Sosyalizm Savaşında İşçi Sınıfı Ön Safta şiarını yükseklerde tutan ASİS üyeleri geliyor. 


TÜMKA - İŞ Sendikası geliyor. Kâğıt, sellüloz sanayii işçilerinin DİSK'teki temsilcisi, sınıf ve kitle örgütü TÜMKA - İŞ geliyor. Vergi Yükü Emekçilerin Sırtından Kaldırılsın diye geliyor. MASÜZ işçileri Yaşasın Sosyalizm diyerek geçiyor. He heyde hey DİSK'in sesi bu. He hey hey hey hey susmaz 


kutlanan 1 Mayıs'larda demiryolu işçileri de vardı, 


Sendikamız 1953 yılında kuruldu. Türk - İş'e bağlı DYF - İŞ Federasyonunun 25 üyesinden biri. Bu sendikalar içinde üye sayısı açısından beşinci büyük sendika. Sendikanın 3.000 ile 3.500 arasında değişen üyesi var. Sendikamız Demiryolu Şebekesinin Trakya kesimindeki tüm işyerlerini kapsamına alıyor. Üyelerinin % 70'i daimilik arzeden kadrolarda çalışıyor. % 30'u yılın belli dönemlerinde çalışan işçilerden oluşuyor. 

İşçiler siyasal yapıya ağırlık koysun derken belli dönemler için ittifaklar kurmak zorundadırlar. Bu ittifak şu anda CHP ile kurulacaktır. Bunun ötesinde, işçilerin kendi siyasal partilerini kurup kazmanın sapında tezgâhın başında meclise girmenin yolunu aramasıdır. Bu girişim demokratik .parlamenter rejimde olmalıdır. 

Bir DİSK üyesinin bildiği kadar bizim üyelerimiz de 1 Mayıs'ın bahar bayramı olmadığı konusunda eğitiliyorlar. 1920'lerde 1 Mayıslar kutlandı. 
Bu kutlamalarda demiryolu işçileri de vardı, Daha sonra siyasal iktidarların bakışı gereği anlamı kaydırıldı. Biz 1 Mayıs" işçilerin senede bir gün tüm isteklerini özgürce duyurabildikleri gün olarak kabul ediyoruz. 364 gün sermayenin sesi- 


TURK-İŞ üyesi İstanbul DYF-İŞ Sendikası Başkanı Zafer Bayar soruları cevablarken. 


nin duyulduğu bir yılda bir günde işçi isteklerini arzularını geleceğe dönük özlemlerini belirttiği gün olarak kabul ediyoruz. 

Hatırımda kaldığına göre Türk - İş üyesi birkaç sendika 1 Mayıs"a katılma kararı aldı. Yol - İş, Hava - İş... Biz geçen yıl da üyelerimizi özgür bıraktık, resmi olarak katılmadık. Bu yıl da resmi olarak katılmayı düşünmüyoruz... 


s 

1 Mayıs korteyinin önünde 
1977 katliamında kaybettiğimiz 
sınıf kardeşlerimizin resimleri omuzlarda taşındı, 


kimse diyen POMAK işçileri geçiyor. 

BASIN - İŞ, Kurtuluşumuz Sosyalizm şiarı ile geliyor. Gazeteleri, kitapları basanlar, ellerinde kurşun pası, alfabeyi dizenler, rotatifleri, entertipleri kullananlar akı yor. BASIN - İŞ üyeleri akıyor ala na. 


—  —————-- 


“Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk!” 


e — ——————— —-———————— 


SOSYAL - İŞ Sendikası geliyor. 
Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz şiarını haykırarak geliyor. NATO’ ya, CENTO”ya Hayır diyerek... Ba ğımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm Yolunda İleri! diyor Sosyal - İş. 
Yaşasın 1 Mayıs, İşçi - Memur Ay rımına Hayır diyenler, Eşit İşe Eşit Ücret İçin Savaşım Verenler geliyor. 


GENEL - İŞ üyeleri giriyor alana. 
Belediye işçileri... Sokakları süpürenler, elektriği, suyu, havagazını kullanmamıza getirenler geliyor. 
Otobüsleri işletenler, ekmeğe, özgürlüğe hasreti olanlar yürüyor. 
Kahrolsun Faşizm, Faşizme Geçit Vermeyeceğiz, diye haykırarak geliyor. GENEL - İŞ KOCAELİ üyeleri geliyor. Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz; Genel Grev Hakkımız, Söke Söke Alırız; 141 - 142'ye Hayır; Faşizme Karşı Mücadelede 
İşçi Sınıfı Ön Safta!; Yaşasın Dün ya Halklarının Kardeşliği! diyerek geliyor. 


Sömürüsüz, baskısız bir dünyayı kurmada and içmişler geliyor. Davuluyla, zurnasıyla halay çekerek geliyor. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın DİSK. Koca Sinan Belediyesi işçileri geliyor. Geliyor Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin diye haykı- 


Den Halk Ekmek Fabrikası işçile- 
1 x 


ri geliyor. İşçiyiz, Güçlüyüz, Devrimlerce Öncüyüz diye haykıranlar geliyor. İşçi sınıfının birliği ilkesini hayata geçirenler geliyor. 
DİSK Genel - İş Sendikası Kapı - Kalorifer Şubesi. Kapıcılar yürüyor, Toplu Sözleşme İstiyoruz pan kartını taşıyarak... 


Ve girdi alana Lastik - İş Sendikası, Derby'de referandum mücadelesini başlatanlar, yiğit lastik işçileri... Savaşsız ve Sömürüsüz 


Bir Dünya İçin Mücadelede kararh olanlar geliyor. Gıslaved, Hüseyin Çapkan"ın intikamını almakta kararlı. Hüseyin Çapkan, yaşıyor yaşatacağız. İlkalem işçileri, Teknoplast işçileri yürüyor. 


Doğan Lastik işçileri geliyor. 

Ve işte Maden - İş Sendikası. Şehit Terimiz önde. Şerif Aygül, Rabak ta referandum mücadelesinde şe: 
hit düşen kardeşimiz yürüyor. Uzel işçileri girdi, yiğit Uzel işçileri 


DİSK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk sosyalist barti başkanlarıyla 

1 Mayıs öncesi 
yaptığı toplantıda 


1977'nin şehitleriyle birlikte Zeki, Baki, Yıldırım ölmediler, yaşıyor, yaşayacaktır. Yürüyor Maden - İş, Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi şiarını yükseklerde tutarak. 
Emayetaş işçileri: 1 Mayıs'ta 1 
Mayıs Alanındayız. Maden işçileri Nötron Bombasına Hayır diyerek Savaşsız ve Sömürüsüz Bir Dünya 
İçin yürüyor. Atlı Zincir işçileri, Man işçileri, MHP ve Ülkü Ocakları Kapansın, Faşist Yuvalar Dagıtılsın diyenler geliyor. Erna işçileri ve Profilo destanını yaratanlar geliyor, sömürüye ve zulme karşı yiğitçe direnenler geliyor. 
Yürüyor Profilo, Yakuplar Ölmez diyorlar, destan yaratanlar geliyor. İşverenlerin saldırgan örgütü MESS'e karşı aylarca direnen ve sonunda işçi sınıfımızın mücadele azmini kararlılığını herkese dosta 


I MAYIS HAZIRLIKLARINA 


5 SİYASİ PARTİNİN 


düşmana kabul ettiren Maden iş. 
çileri geliyor. Telra işçileri geliyor: İş Yasasının 13., 17. ve 24. 
Maddelerine Hayır diye haykırarak... İşçi sınıfımızın istemlerini sonuna dek savunan yiğit maden işçileri geliyor. Phılıps işçileri, 


GENEL BAŞKANLARI KATILDI 


DİSK Genel Merkezinde siyasi par ti genel başkanlarıyla 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin bir toplantı yapıldı. 

DİSK Genel Başkanı ve Yürütme 
Kurulu üyeleriyle çağrılı parti Genel Başkanlarının yaptığı ortak toplantıya SDP Genel Başkanı 
Mehmet Ali AYBAR, TEP Genel 
Başkanı Mihri BELLİ, T3İP Genel Başkanı Ahmet KAÇMAZ, VP 
Genel Başkanı Mehmet ÖZLER, 
TBP Genel Başkanı Mustafa Tİ- 
MİSİ katılmışlardır. Toplantıya çağrılı olduğu halde TİP Genel Başkanı Behice BORAN, katılmamıştır. DİSK Genel Merkezinde yapılan toplantıda 1 Mayıs hazırlıkları görüşülmüş ve değerlendir. 
meler yapılmıştır. 


Bufer işçileri, işçi sınıfı tarihine destan yazan Kavel işçileri geliyor. Perfektüp işçileri... Unutmadık İşçi Sınıfımızın Savaşkan Ozanı Nazım Hikmet'i. Yaşıyor Nazımlar. Dökümay işçileri, Perma Sharp işçileri geliyor. Sarı sendi- 


BULGAR SENDİKALARI 
MERKEZ KONSEYİ 


“İşçi sınıfının hakları ve çıkarlarının savunulması yolunda, ba- 


rış, demokrasi ve sosyal ilerleme için mücadelede DİSK'in Türkiye işçi sınıfının eylem birliği ve birleşmesi yolunda 6. Genel Kurul kararlarının gerçekleştirilmesi için gösterdiği faaliyetleri destekliyoruz.» 


“— — uv 


ka çemberini kıran işçi sınıfımızın sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde birliği yol alıyor işte Perma Sharp işçileri. PDK işçileri, Altılar Sanayi işçileri, Hasan Kahraman Ziyaları 1 Mayıs'ta Aramızdadır diyenler geliyor. Savaşsız sömürüsüz bir dünyayı kurmak için ileri diyenler geliyor. General Elektrik işçileri geliyor. Yaşasın 
1 Mayıs, Yaşasın DİSK diye haykıranlar geliyor. Türkiye Maden - 
İş Sendikası 4. Bölge Temsilciliği yürüyor. İşçi sınıfımızın savaşkan erleri yürüyor. Arçelik işçileri; Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi şiarı ile Nazım Bizimle diyerek... O Milyonların Milyonda Biridir, O Bir Sıra Neferdir diyen Arçelik işçileri geliyor. Yürüyor Arçelik işçileri: 141 - 142'ye Hayır. 


Hoover işçileri... 
Maden - İş Sendikası XIV. Bölge Temsilciliği, yiğit Türk Demir Dö- 


küm işçileri, işçi sınıfı mücadelesine destanlar yazan, destan kahramanları geliyor. 

RABAK geliyor, FERRO DÖKÜM 
Sanayii işçileri, Lokavt hak değil sosyal suçtur belgisini taşıyarak geliyor. Yiğit Sungurlar işçileri. 
Türkiye işçi sınıfının ve DİSK'in mücadele tarihinde şanlı sayfalar, şanlı destanlar yaratanlar geliyor. 
Yaşasın Anti - faşist, Anti - Emper yalist Güç Birliğimiz, Kahrolsun Emperyalizm diyerek... 141 - 142"ye hayır diye haykırıyor Sungurların yiğit işçileri... 

Maden - İş Sendikası XV. 
Bölge Temsilciliği geliyor. Seydişehir Aliminyum tesislerinde çalışan yiğit işçi kardeşlerimiz geliyor. Yürüyorlar sömürüye ve zulme karşı hınçlı yumruklarıyla, yürüyorlar faşizme, faşist teröre kar şı sarı sendikacılığa karşı kararlı adımlarla. 


Maden - İş Sendikası X. Bölge Temsilciliği geliyor. Birlik, Mücadele, Dayanışma şiarını haykıranlar, yiğit İSDEMİR İŞÇİLERİ geliyor. Geliyor İskenderun Demir 


VİETNAM 
SENDİKALAR 
FEDERASYONU 


«l Mayıs Uluslararası işçi sınıfı bayramı dolayısıyla Türkiye, işçilerinin daha iyi bir yaşam, sendikal ve demokratik özgürlükler, barış ve ulusal bağımsızlık için nücadelesini desteklediğimizi ve tam bir dayanışma içinde olduğumuzu belirtiriz, 


y 


DİSK'İN 36 DEMOKRATİK KURULUŞLA ORTAK AÇIKLAMASI: 


EMEKCİ HALKIMIZA KARŞI 
GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ 
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1 Mayıs 1978 İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik - Mücadele ve Dayanışma 
günü hazırlıklarını DİSK”in merkezi disiplini içinde yürütmeyi kararlaştıran demokratik kuruluşların katıldığı ve DİSK Genel Merkezinde yapılan topiantı sonrasında; 

DİSK, KÖY - KOOP, TÖB - DER, TÜM - DER, TMMOB, AKD, EMEKÇİ - DER, DÖB, DEV-GÖR, A. DM. Y. MEM-DER, HABER -DER, TÜMAS, TYS, KÖGEF, DKD, ÇIRAK - DER, İKD, DDKD, TRT - DER, HDGD, PİM, TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ, TÜM - ZERBANK - DER, HAY. SAĞ. MEM - DER, TÜS - DER, ENERJİ - DER, TÜM - OR - DER, DEV - GENÇ, ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ, BANK - DER, TÜM PTT-DER, DHKD, TEKNİKERLER DERNEĞİ, SİNE - SEN, TÜMOD, SGB, İGD, DEV -SAN - DER, DKD ve HALKEVLERİ tarafından yapılan ortak açıklamada özetle şu görüşlere yer verilmiştir : 


Hükümet olayların üstüne kesin sonuç alıcı ve bunların yuvalarını kurutucu biçimde gitmelidir. Olay ları tarafların çatışması biçimin- de görmek gerçekleri inkâr etmek olacaktır. Dersini veren bir öğretim üyesi evine giderken saldırıya uğruyorsa bu tarafların çatışması değildir. Okumak için okuluna giden gençlerimizin üzerine bomba atılırsa, bir Savcı Yardımcısı arabasında 7 kurşunla katledilirse tarafların çatışması söz konusu de- 


Demokratik örgüt temsilcileri toplantıdu. 


ğil, bunlar açık faşist saldırganlıktır. 

Gerçeklerden korkulmamalı, kaçılmamalıdır. Bizler olaylar karşısında tarihsel sorumluluğumuz bilinci ve kararlılığı içinde bulunduğumuzu bir kez daha bildirmek isteriz. 

20 Martta işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü DİSK'in karar alarak uyguladığı ve tarihsel bir önemi olan «Faşizme İhtarə eyleminin Türkiye'deki diğer etkin demokratik örgüt ve güçlerce de yü, 


rekten desteklenmiş olması, anti - ` 


faşist eylem birliği yolunda önemli bir adım olmuştur. Anti - faşist güç ve eylem birliği yolunda atılan bu adım faşist güçleri iyice korkutmuş ve son saldırganlıklarını yapmaya itmiştir. 

Ancak açıkça bilinmelidir ki, bu tür baskı ve saldırılar mücadelemizi engellemeyecek, geriletemeyecektir. 


1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası 
birlik - mücadele ve dayanışma gününün bu yıl geçen yıllardan al dığımız deney ve bu yılın tarihsel önemi çerçevesinde, 1 Mayıs Alanında, daha görkemli ve daha kitlesel kutlama yolunda çalışmalarını sürdüren bizler; 


Bugüne kadar olduğu gibi bugün- den sonra da faşistlerin saldırgan lıkları karşısında yılmadan bunal- 


madan mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. 

Anti - faşist, anti - emperyalist, anti - şovenist eylem ve güç birliğinin önümüzdeki günlerde güçlenerek süreceğine inanıyoruz. 

Bu yolda bize düşen görevleri yerine getirmeyi Türkiye'nin gele ceğine, işçi sınıfına ve emekçi halkımıza karşı duyduğumuz sorumlu luğunun gereği olduğunu açıklıyo ruz. 
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AFİŞ YARIŞMASINDA 
ŞEKİP DAVAZ 1.ÖDÜLÜ ALDI 


DGSA İç mimarlık Bölümünü bitirdim. DGSA'da asistan olarak çalışıyorum Yaşım 24. Eğitimcilik görevim, asıl mesleğim dışında konularla da ilgilenmemi gerektiriyor. Grafik dalındaki bir yarışmaya katılmam bu nedenle mesleğimle çelişmiyor. 


İşçiyi, emekçiyi grafikle ifade ederken bence genellikle yanlış olarak iş araçları çekiç anahtar vs. kullanılıyor. Oysa bir iş aracı bütün emekçileri anlatamaz. Bu tip sembolleştirmeler herkese hitabetmeyebilir. 


Tüm Türkiye'ye hitabedecek bir afiş olması gerektiğini düşünerek herkesin anlayabileceği semboller kullandım. Mesela güvercin evrensel barış sembolüdür. Kitleler de herkesin anlayabileceği biçimde verilmiştir. 1 Mayıs her yıl, içeriği değişen biçimde ele alınmalı, Türkiye'nin bugünkü koşullarında barış kavramını işlemeyi doğru buldum. Tabii bu benim 


kişisel görüşüm. 


Çelik Tesislerinde sarı sendikacılığa karşı, faşizme emperyalizme karşı, sömürüye karşı mücadele edenler, sarı sendika çemberini kırmada kararlı olan İSDEMİR işçileri geliyor. 1 Mayıs geleneğini yaşatanlar. 1 Mayıs geleneğini yaşatmaya kararlı olanlar geliyor. 


ÇERKEZKÖY Tekstil işçileri 141 - 142'ye Hayır diye haykırıyor. MA-DEN - İŞ Sendikası XXIII. Bölge Temsilciliği, NEKTAŞ işçileri geliyor. Fabrikalar Kalelerimizdir diyenler geliyor. Geliyor XXII, 
Bölge Temsilciliği; 1 Mayıs 1977'yi Unutmadık. Hesabını Soracağız. 
Bir yanda Türkiye işçi sınıfının ulusal planda tek demokratik sınıf ve kitle örgütü DİSK, diğer yan da dünya işçilerinin tek demokratik sınıf ve kitle örgütü DSF pankartı altında, Yaşasın DİSK, Yaşasın DSF; Yaşasın Proletarya En ternasyonalizmi diyen BİMAK işçileri, referandum hakkı için kararlı bir savaşım veren BEKO 
TEKNİK işçileri. Faşizme Geçit 
Yok diye haykıran İNPRESS işçileri... 


MADEN -İŞ Sendikası XVI. Bölge Temsilciliğine bağlı yiğit üyelerimiz geliyor. Mobilsan işçileri, Kar tal Teneke işçileri, 141 - 142”ye Hayır diyen Hidromak işçileri geliyor... ÇERKEZKÖY Profilo işçileri, TENKOPEK işçileri... 

YENİ HABER - İŞ üyeleri geliyor. 
Bayraklarıyla, pankartlarıyla, istemleriyle geliyor. İşkolunda tek demokratik sınıf ve kitle örgütü 


YENİ HABER - İŞ üyeleri geliyor. 
Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın DİSK diye haykıranlar geliyor. 
Yürüyor MADEN - İŞ XII. ‘Bölge Temsilciliği. 


SEKA işçileri geliyor, doğaya biçim verenler, hamuru karanlar, Yaşasın İşçi Sınıfının Birliği diye haykıranlar, sarı sendika çemberini kırmada kararlı olanlar. TÜRK 
- İŞ üyeleri geliyor. 


DİSK'in yanında TÜRK - İŞin yikit üyeleri geliyor. PETROL - İŞ Sendikasının Yarımca Şubesi geliyor. Haykırıyorlar Yaşasın İşçi Sınıfının Birliği. Yaşasın İşçi Sınıfının Mücadelesi. Yaşasın işçi sınıfının birliğini hayata geçirme mücadelesini veren PETROL -İŞ Sendikası üyeleri. 


Girdi alana Devrimci Sağhk - İş işçileri... Beyaz gömlekleriyle, hemşirelerimiz, hastabakıcılarımız, geliyorlar: Sağlık Hizmet leri Parasız Olmalıdır. Lokavt Hak Değil, Suçtur. Kamu hastahanelerinde toplu sözleşme hakkını uygulatmak için kararlı olduğunu belirterek geliyorlar, 


Akıyor sağlık işçileri 16 Mart'ın Hesabı Sorulacaktır diye haykıra rak. Karayolu işçileri o geliyor, korksun işverenler, korksun sömürücüler, korksun sarı sendikacılar, bugün 1 Mayıs, bugün işçilerin birlik mücadele ve dafanışma 


günü. Biz sarı sendika çemberini İşçiler, kırmada kararlıyız. Biz sömürüye emekçiler, ve zulme son vermede kararlıyız. 
Yürüyor Karayolu işçileri DİSK i üyesi işçilerle omuz omuza. Sınıf- gençier... 

sal ve Yığınsal Sendikal Birlik Omuz omuza İçin İleri! 1 Mayıs Alanı'nda 


KOCAELİ Köylüleri giriyor alana. Y“€i smf: ve İşçi sınıfının müttefiki köylüleri- emekçilerin miz geliyor. Yaşasın İşçi - Köylü istemlerini dile getirdiler. 


aydınlar, 


YUNANİSTAN ANTİ DİKTATORYAL 
BİRLEŞİK SENDİKAL HAREKET 


€Türkiye işçi sınıfının daha iyi iş ve ücret şartları, sendikal öz- 


gürlüğü için verdiğiniz savaşı ve aynı zamanda emperyalizme, faşizme, ve karanlık çevrelere karşı savaşarak sosyal adalet ve demokratik özgürlüklerin kazanılması için anti - emperyalist, anti - faşist cephenin kurulması için yapılan çabaları yakından izliyoruz. Sınıfsal selamlarımızla.> 


İşçi sınıfı tarihine 

gerçek destanlar yazan 
Kavel işçileri, 

Yiğit Kavel İşçileri 

1 Mayıs Alanı girişinde... 


İttifakı şiarını haykırarak geliyorlar. Yürüyor MADEN - İŞ Zonguldak işçileri. Yerin altında insanlığa yaşam sağlayanlar, uygarlığı kazmasının ucuyla ayakta tutanlar geliyor. 


DEV MADEN - SEN, yiğit maden işçileri geliyor. 

Faşizme Karşı Omuz Omuza şiarını haykırarak geliyor DEV MA- 
DEN - SEN, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi diye haykırarak. 
Elektriği üretenler geliyor, yaşama can katanlar geliyor... TEK 
GES - İŞ Sendikası geliyor. 


Sıra Türkiye Hürcam - İş Sendikasında. Topkapı Şişe Cam iş çileri, Teknik - Cam işçileri geliyor. 


YERALTI MADEN - İŞ Sendikası, 
Üreten Biz, Yöneten de Biz Olacağız diye haykırarak işçi sınıfımızın mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürenler geliyor. Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz diye haykıranlar geliyor. Kurtulmak 
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DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU 


“Bütün dünyadan 250 milyonu aşkın işçinin temsilcilerini çatısı altında toplamış olan 9. Dünya Sendikalar Kongresi, dünya sendikal hareketinin ve işçilerin uluslararası dayanışmasını yansı- 


tan dev bir tribün olmuştur. 
Başarısı, sonuçları ve onaylanan dökümanları, hiç kuşkusuz, sendikal hareketin hem ulusal, hem bölgesel, hem de uluslararası 


alanda birleşme sürecinde yeni bir Dünya Sendikalar Federasyonu, için mücadele veren Türkiye işç 


sını belirtir.” 


Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber 
Ya Hiçbirimiz diyenler geliyor. 
Aşkale”den geliyoruz diyorlar. Aşkale Maden işçileri şehitleriyle geliyor. Unutmadık Mahmut YILDI-RIM'ı, Mücadelesi bıraktığı yer- den sürdürülecektir. İşçi - Köylü - Gençlik, Devrim İçin Birleştik diyen Yeraltı Maden - İş Sendikası" nın üyeleri geliyor. DİVRİĞİ'den selam getiriyor maden işçileri. Selam olsun 1 Mayıs'ın şanlı bayrağını yükseltenlere. Selam olsun fenerleriyle kazmalarıyla yürüyen lere... Hekimhan'da 209 gündür grev okulunda çelikleşen Hekimhan Grevcileri geliyor. Selam olsun Hekimhan grevcilerine. 

TEK EĞİTİM VE BÜRO İŞ geliyor. 


atılıma katkı olacaktır. 
hakları ve daha iyi bir yaşam ilerine sıkı ve dostça dayanışma- 


Zonguldak Maden işçileri geliyor. 
Yeraltı Maden İşçilerine Yaşama Hakkı İstiyoruz. Grizu patlamasın da 17 arkadaşımızın kaybı bizleri üzmedi, mücadelede daha kararlı daha güçlü kılacaktır. Yaşatacağız onların anısını, Geliyor, Devrimci Toprak - İş üyeleri geliyor. Emek 
En Yüce Değerdir diye haykıranlar, tarım ve orman işçileri geliyor. Tarım ve Orman İşçileri İşyasası Kapsamına Alınmalıdır diyor. 


Geliyor, HAVA - İŞ geliyor. İşçi sınıfımızın birliği yolunda kararlı bir mücadele yürüten HAVA - İŞ Sendikasının devrimci üyeleri geliyor. 


Türkiye Yazarlar Sendikası geli- 


EMRE SENAN 2. ÖDÜLÜ ALDI 


Konya'da doğdum. Evliyim bir çocuğum var. DGSA Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulunu bitirdim. Şimdi de aynı okulda asistanım. Yaşım 24. Çizgi film çalışmaları ve grafik çalışmaları yapıyorum. 


Çok önemli bir yarışmaydı. Türkiye'de sanat siyaset ilişkilerini somuta indirgeyen bir aşama. DİSK'in sanatçılara sahip çıkması, ürünlerini değerlendirmesi olumlu bir yaklaşım. Türkiye'de grafik sanatlar burjuva sanatı olarak gelişiyor ve bu gelişmeyi de «solcu, devrimci» sanatçılar yapıyor. DİSK'in bu yaklaşımıyla ilerici sanatçılara gerçek ürünlerini verebilecek-İeri bir alan çıkmış oluyor. 

Aslında benim ilk yaptığım afiş mansiyon alan afişti. Onu ev afişi olarak düşünmüştüm. İkincilik kazanan afişi eşimin zorlamasıyla yaptım. O afişte biçimsel olarak, piyasada burjuva sanatçısı olarak çalışmamızın etkileri de var. Kullandığım anahtar sembolü, işçi sınıfını temsil eden sembollerden biri. 
Çiçek de öyle. Çiçek açmış bir anahtarla işçi sınıfının sınıf olarak bağımsızlığını ve çiçeğin yaprakları ile de işçi sınıfının uluslararası birliğini sembolize etmeyi amaçladım. 


Biz özellikle grafik sanatlarda, hem dünya halklarının geleneksel sanatlarının mirasçısıyız hem de bu sanata sahiplenen ve meta haline getiren burjuvazinin mirasçısıyız. Teknolojisini de burjuvazi geliştirmiş. Zorunlu olarak bir etkileşim oluyor. 
Burjuvazinin araçlarını alarak burjuvaziye karşı çok daha etkin kullanmak zorundayız. 


Proletarya ile yaptığımız işi sınayacak ölçüde bağlarımız yok. 
Bu estetiğin yaratılmasının henüz başındayız. 


yor, işçi sınıfının sömürüye ve zul me karşı mücadelesinde kalemiyle, fikriyle, hizmet edenler geliyor. Se lamlıyoruz onları. 


Çağdaş Gazeteciler Derneği geliyor. İşçi sınıfının ve emekçilerin safında yer tutanlar geliyor. Emek 
çi ordusu yürüyor, Selam olsun 1 
Mayıs'ın şanlı geleneğini ayakta tutanlara, 


Sinema Emekçileri geliyor. İşçiden emekçiden yana demokratik bir sinema için mücadele edenler, sansüre karşı kararlı mücadele yürütenler geliyor. Sosyal güvenlik hak ları için örgütlü mücadelesini kararlıca sürdürenler geliyor. Yürüyor sinema emekçileri. Selam olsun sinema emekçilerine. Yaşasın işçi sınıfının ve emekçi halkın yanındaki sinema. Sosyal güvenlik haklarımızı söke söke alacağız haykırışları içinde geliyor sinema emekçileri... Çağdaş Sinema Yasası, Özgür Sinema Kurumu İstiyoruz. 


“Kavel grevcilerinin türküsünü söyleyeceğim 

Ve izin verirse İstinyeli emekçi kardeşlerim 

İzin verirse Kavel grevcileri ilk çocuğumun adını 

Kavel koyacağım...” 


Emekçi köylünün demokratik kitle örgütü KÖY - KOOP işçi sınıfı saflarında yerini alıyor. İşçi sınıfı ile köylülüğümüzün emekçi köylülüğümüzün arasında ittifaka giden yol. 
da KÖY - KOOP üyeleri ilerliyor. 
Yaşasın KÖY - KOOP. Yaşasın işçi sınıfının ve köylülüğün mücadele birliği. İşçi -köylü ittifakın da temel güç geliyor. İşçilerin, köy lülerin omuz omuza olduğu 1 Mayıs 1978'de 1 Mayıs Alanında hayata geçirilmiştir. Ne mutlu işçi sınıfı ile köylülüğün ortak eylem birliğini hayata geçirenlere. Yaşasın işçi - köylü ittifakı. Yürüyor 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Yönetim Kurulu Uyesi, 


Georgios Theobhanidis 


YUNANİSTAN 
ESAK Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Tüm Yunan 
Muhasebe Birliği 


Selânik İşçi 
Merkezi Uyesi 


YUNANİSTAN ESAK 


66 Benim ilgimi çeken, işçilerin 
coşkunluklarıydı. 99 


Öncelikle Yunanistan'dan ESAK"ın yöneticilerinden birini davet ettiği için DİSK'e teşekkür etmek isterim. Bunu çək büyük bir şeref olarak görüyoruz. 
Şunu söylemek isterim ki, gösteri sırasında cəşku içinde idim. Benim ilgimi çeken, işçilerin coşkunlukları ve düzenli hareketleriyle organizasyonun öngördüğü yeri almalarıydı. Ayrıca eklemek isterim ki, 1 Mayis"a verilen renkliliği coşkuyla karşılıyorum, Ve gerçekten bu uğurda hayatını veren insanlar için ve daha fazla haklar alabilmemiz için ancak böyle coşkuyla kutlanması gerekirdi. 


Sanırım ki, işçilerin çok cesur olduklarını söylemem pek garip kaçmayacak. Hep birlikte kendilerini ilgilendiren sloganları bağırırken işçilerin gözlerinde kararlılık okunuyordu. Ayrıca işçi kadınları gördük. 
Kapitalist düzende kadının bu tür gösterilerde işçi sınıfının mücadelesi içinde ne kadar zor yer aldıklarını biliyoruz. Çok cesurdular, çok yiğittiler. 


BULGARİSTAN 
Sendikalar Merkez 
Konseyi Yürütme 
Kurulu 

Uyesi ve 

Haüskovo 

İl Teşkilâtı 
Başkanı 

Stoilov Kostadinov 


BULGARİSTAN SENDİKALAR 
MERKEZ KONSEYİ 


66 Gösteri çok iyi hazırlanmıştı 
ve çok iyi oldu. 99 


Sanırım bu yıl İstanbul'da yapılan 1 Mayıs gösterisi büyük bir olay oldu. Çünkü Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri bu gösteride özgürlük ve sınıf eşitliği için savaştıklarını gösterdiler. Gösteri çok iyi hazırlanmıştı ve çok iyi geçti. 


DİSK yalnızca 11 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen üyeleri 500.000"i aştı, Bu büyük bir başarıdır. 1 Mayıs gösterileri, DİSK'in çok saygın bir örgüt olduğunu gösterdi. DİSK'in ve devrimci sendikaların üyelerinin artışını candan dilerim. DSF”nin Prag'da yapılan 9.: Kongresinin programı bütün emekçilerin birleşmesini öngörüyordu. Bu programın DİSK'in programı olmasını çok diliyorum. 


DSF"nin Prag'da yapılan son kongresi bütün sendikal hareketlerin birleşme simgesini yükseltti. Bu simge, bütün anti -emperyalist, anti - faşist güçlerin birleşmesiydi. Emekçilerin hakları o zaman en iyi şekilde savunulacaktır. 


İSVİÇRE 
SENDİKALAR 
BİRLİĞİ 


<Türkiye sendikal faaliyetlerinde 1 Mayıs Bayramı- nın işçi sınıfının“bilinçlenmesine katkısı olmasını diliyoruz.ə 


KÖY - KOOP, Edirne"den, Kocaeli"den... Yeşil Bursa köylüleri Faşizme Karşı Omuz Omuzayız diyor. Türkiye Ziraatçılar Derneği. 


1 Mayıs 1978 istemlerimizin haykırıldığı bir alan olmaktan öte 1 
Mayıs 1978"de Taksim alanı işçi sınıfı ile yoksul köylülüğün ittifakına giden yolda önemli bir dönemeç noktasıdır. Yaşasın Türkiye Ziraatçılar Derneğinin yiğit üyeleri. 

Çukurovalı çiftçiler geliyor. 


8 € 3....... 


Öğretmenlerimiz de 1 Mayıs Alanında... 
TÖB - DER geliyor. Grevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı için mücadele verenler geliyor. Eğitim emekçilerinin savaşkan örgütü 
TÖB -DER yürüyor, TÖB-DER' 
in yiğit ve fedakâr üyeleri... Önlerinde 1 Mayıs şehitleri. Anıları Mücadelemizde Önder Olsun. 
Unutmadık Bayram ÇITAK”ı, Unutmadık Hikmet'i, Ömer'i, Kenan ve Ahmet'i. Unutmadık Mustafa ELMAS”ı, Onlar 1 Mayıs 1977'de 


5. 
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alçakça katledildiler. 1978 1 Mayıs" ında onlar yine aramızda, yine mü cadele saflarımızda. TÖB - DER can güvenliği ve öğrenim özgürlükü için yürüyor. Irkçı, şoven asimilasyoncu eğitime hayır diye yürüyor. Kurtuluşumuz ortak, mücadelemiz birdir diye yürüyor. Yaşasın Demokratik Güçlerin Eylem Birliği şiarıyla yürüyor. 20 Mart Faşizme İhtar eyleminde işçi sınıfımızla birlikte omuz omuza faşizme karşı mücadelede kararlı olduklarını kanıtladıkları gibi | Mayıs 1978'de de halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde işçi sınıfının yökın müttefiki olduklarını hayata geçirmişlerdir. Öğretmenlerimiz geliyor, Öğretmenin Yolu İşçi Sınıfının Yoludur belgisini haykırarak... TÖB -DER Diyarbakır Şubesi, Kahrolsun Sömürgecilik, Irkç: Şoven, Asi milasyoncu Eğitime Hayır pankar tıyla. Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın 


Renklerin en güzeli, sözlerin en güzeli, duyguların en güzeli, kinlerin en güzeli 

1 Mayıs Alanı'nı 
taşırdı o gün... 


DİSK, Yaşasın TÖB - DER diye haykırıyorlar. Yaşasın Tüm Emekçilerin Faşizme ve Emperyalizme Karşı Ortak Eylemi diye haykırıyorlar. TÖB - DER İstanbul Şubesi Kadın - Erkek Faşizme Karşı 
Omuz Omuza şiarı ile. Bu Alan 1 
Mayıs Alanı diye. Yürüyor TÖB - 
DER, Gerici Eğitime Son. Beykoz Şubesi, Üsküdar Şubesi, . Yalova Şubesi, Kartal Şubesi. Yolumuz işçi sınıfının yoludur diye öğretmen lerimiz yaşatıyorlar 1 Mayıs'ın ge leneğini, Sendikal haklarımız için 


SSCB TÜM SENDİKALAR 
MERKEZ KONSEYİ 


“AUUCCTU”ya bağlı Sovyet endüstri işçileri, kollektif çiftçileri ve ücretli çalışanları adına işçi sınıfının dayanışma günü 1 Mayıs dolayısıyla, DİSK içinde örgütlü Türkiye işçilerini selamlıyoruz.” 
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© Tek bir yürek, tekbir bilek olan 
Türkiye işçi sınıfı 
1 Mayıs Alanı'nda 


DÜNYA İŞ KONFEDERASYONU 


«Dünya çapında milyonlarca işçinin yaşadığı sefalet durumundan kurtulması: gerekir. Bunun için uluslararası sendikacılık da bü- 


tün kıtalarda, eylemlerinde ve günlük görevlerinde dinamik olmalıdır. Dünya işçi sınıfına yürekten inanç besleyerek DİK, 
1 Mayıs'ta Türk işçilerine ve dünyanın bütün işçilerine “"Yaşasın 
1 Mayıs” diye sesleniyor.» 


eylem birliği şiarı ile. Geliyor TÖB - DER İZMİR Şubesi. Faşizm, Açlık, Zulüm ve Yokluk Demektir. 
diye haykırıyor eğitim emekçileri. 
TÖB - DER İPSALA Şubesi, Trabzon Şubesi, Beşikdüzü Şubesi, Akçaabat, Konya Şubesi, Çerkes Şubesi. 

Mühendis ve mimarlarımız geliyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği alana giriyor. İşçi sınıfımızın yandaşı kafa ve kol emekçileri, teknik elemanlarımız geliyor. Bu sömürü, bu zulüm, bu baskı düzenine karşı işçi sınıfımız la omuz omuza yürüyorlar. İşçi sı nıfı ile omuz omuzayız diye haykırıyor mühendislerimiz, mimarlarımız. Yaşatıyorlar Harun KARA-DENİZ'i. Zeki ERGİNBAY'ı, Fev- 


” MACARİSTAN SENDİKALAR 
MERKEZ KONSEYİ 


DİSK tarafından düzenlenen 1 Mayıs törenini ve gösteriyi çok iyi buldum. Kutlamanın uluslararası işçi sınıfının büyük bayramına yaraşır biçimde geçtiğini söyleyebilirim. 

Türkiye işçi sınıfı ve gençliği DİSK'in öncülüğünde, 
1 Mayıs'ta gösterdiği gibi bundan sonra da böyle 
kuvvetli, güçlü, düzenli olarak çalışırsa çok kısa bir zaman niyetlerine, amaçlarına yetecektir. 
Bugünkü rüyalarının yarın gerçekleşeceğine büyük ümidim var. Bütün hareketlerinize, işlerinize büyük başarılar dilerim. 

DİSK içindeki sendikaların hareketini, işlerini, 

1 Mayıs gösterisinde gördüklerimiz temelinde 
değerlendirirsek o zaman DİSK, herhalde dünyanın çok ilerici sendikalarına aittir. Törendeki, ulusal ve uluslararası istemleri de bunu dile getirmektedir. 
Dünya sendikalarının birleşmesi, yalnız önce tek tek ülkelerdeki ayrı ayrı sendikaların birleşmesinden sonra olacaktır. Bütün dünyada sendika hareketlerinin başlıyan görevini şimdiki DSF görmeli, Bu mesele hakkında daha çok söylenebilir, 


66 Kutlamanın uluslararası işçi 
sınıfının büyük bayramına yaraşır 


biçimde geçtiğini söyleyebilirim. 99 


MACARISTAN 
Sendikalar 
Merkez 
Konseyinde 
Sekreterlik 
Bürosunun 
Başkanı 
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POLONYA SENDİKALARI 
MERKEZ KONSEYİ 


İlk defa böyle bir kalabalık görüyorum. 
Organizasyon çok çok iyiydi. Bu gösteride işçiler demokrasi, eşitlik, sosyalizm pankartları taşıdılar. 


DİSK, emekçilerin, işçilerin teşkilâtıdır. Bu bakımdan ben DİSK'i büyük sayıyorum ve işçilerin de ona bağlı olduklarını sanıyorum. DİSK, Türkiye işçi sınıfının örgütüdür. Türkiye işçi sınıfı güçlüklerle karşı karşıyadır. İşsizlik büyük bir sorundur. Bizde ise tersine, işsizlik diye bir sorun yoktur. Dileğim, Türkiye'de emekçilerin barış ve özgürlük içinde yaşamalarıdır. 


Her uluslararası konfederasyonunun kendi amacı vardır. Onlar arasında bir birlik olabilir. Bu federasyonlar arasında en büyüğü DSF"dir. Bunu, onun Prag'da yapılan son 9. Kongresi en iyi şekilde göstermiştir. Çünkü bütün emekçilerin temsilcisidir. 


Amacı, dünya işçilerinin haklarını en iyi şekilde savunmaktır. 


6 6 ik defa böyle bir kalabalık 
görüyorum. Organizasyon çok çok 


iyiydi. 9 9 


POLONYA 
Sendikalar 
Merkez Konseyi 
Başkanlık 
Divanı Uyesi ve Gdansk 

it Teşkilâtı 
Başkanı 


Şandor Butor 


Stanislav Beresneviç 


zi HASIRCI'yı. Yaşıyor, yaşayacaklar mücadelemizde. Kafa emekçileri, kol emekçilerinin çıkarları birdir, hedefleri birdir. Sömürüsüz ve baskısız bir dünya. Tüm mühendislerin, mimarların grevli top lu sözleşmeli sendikalaşma hakkı için verdiği savaşımı sonuna kadar destekliyor işçi sınıfımız. Sonuna kadar destekliyor DİSK. 


Sosyalizm yolunda tam bağımsız gerçekten demokratik bir Türkiye şiarı ile TEP giriyor alana. Ardından Emekçi - Der. Fabrikalar, Tar lalar, Siyasi İktidar, Her Şey Eme ğin Olacak şiarı ile yürüyor EMEK 
Çİ - DER. 


BAĞ - DER, Bağcılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri yürü- 


yor. Genel grev hakkını haykırarak yürüyorlar. TÜM DÖKÜM - 
İŞ Sendikası sınırsız grev hakkı pankartı taşıyarak girdi alana. 
Tekstil İşçileri Birleşme ve Dayanışma Derneği de 1 Mayıs Alanın da yerini alıyor. 
DEV - GÖR 
KARADENİZ DEV - GENÇ geliyor. 
Gençlik geliyor. 
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ROMANYA SENDİKALAR 
MERKEZ KONSEYİ 


5 6: Mayıs kutlamasına olan geniş 


katılmayı gerçekten 
memnunlukla karşılıyoruz. 9 9 


1 Mayıs gösterisine kitlesel katılımın gerçekleştiğini 
vurgulamak isterim, Herşeyden önce de genç kuşağın geniş katılımına dikkati çekmek isteriz. 
Kutlama töreni çok iyi, düzenli ve disiplinli hazırlanmıştı. Aynı zamanda DİSK'in gerçekleştirmeye çalıştığı amacıyla uyumlu militan tavırı, sosyalizm, barış sloganları, faşizme, emperyalizme karşı sloganlar göze çarpıyordu... 
DİSK”i ve DİSK yönetimini, bu kutlamayı hazırlama başarılarından ötürü kutlarım. Törenin düzenli, disiplinli ve olaysız geçmesinden memnunuz. 

Sizin durumunuzda böyle bir kutlamayı gerçekleştirmenin kolay olmadığını biliyoruz. DİSK'in 
11 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlayarak, 1 Mayıs 
kutlamasına olan geniş katılımı gerçekten de memnunlukla karşılıyoruz. Gördüğümüz sloganlardan anladığımıza göre DİSK, faşizme ve emperyalizme karşı, barış için mücadele vermektedir. Bu alanda Romen işçi sınıfı da mücadele vermektedir. 1 Mayıs kutlama törenimizde DİSK'ten 2 temsilcinin de katılmasını görmekten memnunuz. 


Merkez Konseyi 


Konseyi Başkanı 


Varam MM a ir 


ROMANYA 
Sendikalar 


Üyesi ve 
Cluj Bölge 


Florisca İoan 


Romen Sendikalar Konfederasyonu, geçmişte olduğu gibi, şimdi de dünya çapında sendikal hareketin 

birliğine olumlu katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 
Romen Sendikalar Konfederasyonunun bu tutumu 


DSF”nin Prag"daki son kongresinde iyice ortaya konmuştur. Kongrede Romen delegasyonunun, dünya sendikal hareketinin birliği konusunda olumlu önerileri olmuştur. Romen Sendikal hareketi, başka sendikaların, sendikal hareketin birliği konusundaki çabalarını memnunlukla karşılar ve DSF"nin son kongresinin olumlu bir adım olduğunu sayar. Yüzü aşkın temsilcinin katıldığı kongre, dünya sendikal hareketinin birliği gereğini vurguladı. 


Romen Delegasyonu, DSF"nin daha da demokratikleştirilmesi için önerilerde bulunmuştur; enternasyonalizm ilkesine karşı olan bazı maddelerin tüzükten çıkarılmasını, sekreterliğin rolünün güçlendirilmesini, bağlı sendikaların sekreterlik içinde temsilini, sekreterlik liderliğinde rotasyon usulünün getirilmesini istemiştir. 


əə e e m e 


MOĞOLİSTAN 
SENDİKALARI 
MERKEZ 
KONSEYİ 


el Mayıs bayramı nedeniyle, Türkiye Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonuna, Türkiye”nin bağımsız olarak demokratikleşmesi, barış için ve 
Asya ve Dünya halklarının, güvenliği için savaşımlarında tam başarılar dileriz.» 


Ve DEV -LİS. Demokratik Lise öğrenim özgürlüğü için yürüyor. 
Oyunlarımızla, davullarımızla, zur namızla haykıralım 1 Mayısı, hasretimizi, geleneğimizi, HALKEV- 
LERİ halkın kültürüyle coşturuyor 
1 Mayıs Alanını. 


TÜMÖD geliyor. 

Özerk demokratik yüksek öğrenim hakkı için üniversite öğretim üyeleri yürüyor. Asistanlar yürüyor TÜMAS flaması ardında, 

Barış Derneği geliyor. Barış, Dost luk, Dayanışma pankartı ile. Nötron Bombasına Hayır, Helsinki Ka rarları Hayata Geçirilsin diyor, Silahlanma Yarışına Son diyor Ba rış Derneği. 


Türk Tabibler Birliği geliyor. Emekçi halkımızın işçi sınıfımızın sağlık sorununda önemli görevler üstlenen ve sınıfımızın ve halkımızın demokrasi mücadelesinde emekçi halkın yanında saf tutan tabiplerimiz geliyor. 


Ve Çağdaş Hukukçular Derneği geliyor, Yürüyorlar Bağımsız Yargı Hakkı için. Olağanüstü Yargı- ya Son diyorlar. 141 - 142'ye Hayır diyorlar. Ve halkımızın demokrasi mücadelesinde yerlerini alıyor. 
Halkçı Devrimci Gençlik Derneği giriyor alana... Üretenler Yönetime diyenler geliyor. Kahrolsun Faşizm sloganını dillerinden düşürmeyen- 


ler geliyor. İşçi - sınıfımızın -ve emekçi halkımızın faşizme ve emperyalizme karşı mücadelesinde güçleri birleşiyor, safları sıklaşıyor. 


Devrimci sanatçılarımız geliyor 
Tİ - SEN. Unutmadık Sermet Çağan"ı, Sevgi Soysal'ı, Nazım Hikmet'i, Orhan Kemal'i diyor. Orhan lar Ölmez, Nazımlar Ölmez diyor devrimci sanatçılarımız. 


Ankara Sanat Tiyatrosu geliyor: Faşizmi Ezmek İçin Birle şelim. Birlik Sahnesi: Özgür Düşünce, Özgür Sanat. DOSTLAR Tiyatrosu işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın bilinçlenmesi yolunda yürüyor. HASAD geliyor halk oyun larımızla. 


© Konuk sendikacılar ve DİSK 

Yürütme Kurulu üyeleri protokole ayrılan bölümde töreni izliyor. 


ÖNCÜ SAHNE geliyor. 
GERÇEK SAHNE oyuncuları ve 


NESİ emekçileri. Kamu kesimi emekçileri geliyor. Memurlar TÜM 
- DER flaması ardında bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde işçi sınıfı ile omuz omuza. Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkı için mücadelelerini yükseltiyorlar, 1 Mayıs'da 1 Mayıs Alanında güç katıyorlar işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın faşizme, emperyalizme karşı verdiği ortak mücadeleye. Tüm Dev- 


ULUSLARARASI 
MADEN İŞÇİLERİ 
SENDİKASI 


«Ülkeniz işçilerinin daha iyi koşullara kavuşturulması mücadele- 


nizde, bütün ilerici ve demokrat güçlerin birleştirilmesi için gayretlerinizde, gericiliğe, faşizm tehdidine karşı, sosyal ve politik yaşamın demokratikleştirilmesi ve Türkiye'de demokratik sendikaların pekiştirilmesi için haklı mücadelenizde sizinle tam dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz.» 


e 

1. 1 Mayıs Afiş Sergisi açık kaldığı 

süre boyunca 

yüzlerce izleyici buldu. 


1. 1 Mayıs 
Afiş Sergisi ilgi ile izlendi 


DiSK in düzenlediği işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve: dayanışma gününü konu alan 
“1 Mayıs Afiş Yarışması” sonuçlandı. Grafik sanatlar alanında profesyonel çalışan sanatçıların ya nında çok sayıda işçi, öğrenci ve başka mesleklerden emekçinin katılması yarışmanın gördüğü geniş ilginin kanıtı oldu. 25 Nisan 5 Mayıs günleri arasında İstanbul Bele- 


let Kurumlarından Faşistler Temizlenmelidir diyorlar. İşçi - Memur Ayrımına Hayır diyorlar. 
TÜM -DER Kadıköy Şubesi, Ankara Şubesi, Manisa Şubesi, Zonguldak, Kocaeli Şubeleri... 


Ve GÖRSEL SANATÇILAR. Derneği geliyor. Fırçasıyla, çekiciyle, işçi sınıfımızın yanında, emekçi halkımızın sömürüye ve zulme kar şı mücadelesinde yer alıyorlar. 
Haykırıyorlar, bağımsız demokratik istemlerini 1 Mayıs"da işçi sınıfı ile beraber. TÜTED Tüm Teknik Elemanlar Derneği yürüyor bayraklarıyla. Kafa ve kol emekçilerinin mücadeleleri ortaktır. 
Tüm teknik elemanların grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hak kı için işçi sınıfımız sonuna kadar mücadele etmekte onların sendikal haklarını alması için elinden geleni yapmada kararlıdır. İlerici Kadınlar Derneği geliyor. Geliyor analarımız, bacılarımız Evlat Acısına Son, Can Güvenliği İstiyoruz 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diye Sarayında açılan sergi de aynı ölçüde merakla izlendi. 

1 Mayıs afiş yarışmasının benzeri afiş yarışmalarının çok üstünde ilgi görmesi, sanatsal uğraşın geniş kitlelere yaygınlaşması- nın da birliğini ortaya koydu. 
DİSK"in her yıl böyle bir yarışma düzenlemesi kararının doğruluğunu gösterdi. 


diyorlar. Kadınlar, kadın - erkek faşizme karşı omuz - omuza, Her İşyerinde Bir Kreş, Kadınlar Barış İçin İleri pankartlarıyla yürüyorlar. 

Geliyor Anti - Sömürgeci Kültür Derneği... Kahrolsun Sömürgecilik diye yürüyor. 


Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele Derneği geçiyor. PİM üye- 


Konfederasyon Genel Merkezinde toplanan seçici kurul yoğun bir çalışmadan sonra ilk üç sırayı alan afişleri belirledi. Jürinin değerlendirmesi so nucu birinciliği Şekip DAVAZ'ın ürünü kazandı. İkincilik ödülünü Emre SENAN, üçüncülük ödülünü de Aydın ERKMEN aldılar. İlk üç dereceyi kazanan afişler top- 


leri geçiyor. İşsizliğe, pahalılığa, zama, zulme hayır diye haykırarak geçiyor. 

Genç - Güç yürüyor. 


SGB geliyor. Sosyalist Gençlik Bir liği geliyor. Yürüyor İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği şiarı ile. 
Yürüyor Sosyalist Gençlik Birliği. 
Üsler Kapansın, Amerika Defolsun diyor gençliğimiz. 


ULUSLARARASI YAPI, AĞAÇ VE 
YAPI MALZEMELERİ İŞÇİLERİ FEDERASYONU 


«l Mayıs'ta DİSK'e, Türkiye'de bizimle aynı işkolunda çalışan işçilere ve sendikalarına, işçi kitlelerinin yaşamsal çıkarları, sos: yo - ekonomik durumlarının geliştirilmesi, sendikal haklarının ve demokratik özgürlüklerinin genişletilmesi ve dayanışma ve birliğin ilerletilmesi için verdikleri mücadelede yeni başarılar dile: riz.> 


lam yarım milyon adet bastırıldı ve Türkiye”nin her yerine dağıldı. 
Semih BALCIOĞLU”nun Başkanlığında Yaşar KEMAL, Tahsin SA 
RAÇ, Kemal NEBİOĞLU, Mustafa 
ASLIER, Bülent ERKMEN ve Yücel YAMAN'dan oluşan seçici kurul 134 afiş arasından 16 ürüne de mansiyon verdi. Mansiyon alanlar, Gürbüz DOĞAN EKŞİOĞLU, Orhan TAYLAN, Emre SENAN, Kazım İŞGÜVEN, Ayşe ÇETKİN, Vedat BODUR, Gülsün KARAMUSTA 
FA, Hüseyin ÖZDEMİR, Ali İH- 
SAN AKÜLKE, Erdal EKŞİ, Gürbüz DOĞAN EKŞİOĞLU, Halis 
BAŞARIR, Sadık KARAMUSTAFA, 
Ayşe YILDIRAN, Mehmet SÖN- 
MEZ, Mutlu AYDINOĞLU. 


Yarışma, basın tarafından da il giyle karşılandı. Sanat dergilerin- den günlük gazetelere kadar birçok yayın organında 1 Mayıs afişlerinden söz edildi. Alman TV'si ve TRT için çekimler yapıldı, Ancak TRT'nin denetiminden geçe meyen 1 Mayıs afişleri, 1 Mayıs akşamı yayınlanan sanat 78 adlı programda gösterilmedi. 


Devrimci Halk Kültür Derneği geliyor. Mahalli oyunları ile emekçi halkımızın ezgisini dile getiren mü cadelesi ile yürüyor DHKD. Yaşasın Halkların Kardeşliği diye yürüyor. Yürüyoruz yürüyoruz bitmiyoruz, milyonlarız biz. 

Sığmıyoruz alanlara. Yürüyor Bin 


DÜNYA 
ÖĞRETMEN 
SENDİKALARI 
FEDERASYONU 


«Ülkemizin işçilerinin ve öğretmenlerinin bu 1 Mayıs'ı sendikal haklar, istemlerin yerine getirilmesi ve demokrasi için önem li bir gösteri ile kutlayacağına inanıyoruz.» 


HAVA-iŞ Başkanı BARIN 
”1 Mayıs bayram değildir demek bizim gücümüzü aşar, 


— HAVA - İŞ bildiğiniz gibi 1962 yılında kurul- © 


muştur. Şu anda 6.000 üyesi vardır. HAVA - İŞ, TÜRK -İŞ'e bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Fakat günün koşulları HAVA - İŞ"in geçmiş yıllardaki sendikal görüşlerinde ve değer yargılarında bazı değişiklikler yaratmıştır. Bu genellikle, HAVA - İŞ'in genç olan yeni üyelerin- den ve genellikle tabanındaki yeni kuşaktan gelmiştir. Taban işçi sınıfı mücadelesinde gerçek yerini almak, bu konuda görevini yapmak istemektedir. Bu yönden son bir kaç yıldır HAVA-İŞ Sendikası bir yönetim, bir fikir değişikliği içinde görülmektedir. Gerçi HAVA - İŞ 6.000 kişilik üyesi olan bir sendika görünümünde. Ancak bulunduğu işkolu içindeki etkinliği yönünden önemli hir sendikadır. Genellikle işçi sınıfı yönündeki fikir gelişimi ve fikir mücadelesinde çağdaş görüşten yana yerini alması gereklidir ve onun da şu anda bir miktar değişikliği ve savaşımı içindedir. 

— 1 Mayıs'ın bayram olmadığına karar vermek bizim gücümüzü aşar. Tarihi süreç içinde o yerini almışsa ona bazı kişiler bayram değildir deseler de, o, bayram olmak niteliğini kaybetmez. 
Onun için 1 Mayıs işçi bayramıdır, değildir şeklinde bir tartışmaya ben yer bile vermiyorum. 
Yani 1 Mayıs işçi bayramıdır. 1 Mayıs'ın işçi bayramı olduğu yıllardır dünyada bütün kesimlerde kabul edilmiştir. Ama bu işçi bayramından 
hoşlananlar vardır hoşlanmayanlar vardır. 24 
Temmuz Türkiye”deki toplu sözleşme grev ve lokavt yasası sendikalar yasasının çıktığı gün olarak elbette ki önemli bir gündür. O gün kötü bir 


gün değildir, geçmişe oranla sevinç duyacağımız bir gündür. Ama işçi bayramı değildir. Herkes herhangi bir yasa çıktığı zaman kendi kendine bayram diye bir gün ilan edemez kanısındayım. 
O gün de Türk işçisi için sendika hakları yönünden toplu sözleşme hakları: yönünden bir ilerlemenin kaydedildiği önemli yasaların çıktığı bir gündür. Ama ona 1 MAYIS'ın yerine işçi hayramı demek olanak dışıdır. Bir oyun oynayarak o günü yokmuş gibi göstermek kimsenin elinde de kolay kolay olamaz düşüncesindeyim. 

— Buraya kadar anlattıklarım sendika başkanı olarak benim kişisel görüşlerimdir. 1 MAYIS"a katılıp katılmama doğrudan doğruya yönetim organlarının alacağı karardır. Şu ana kadar arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde 1 MAYIS'ta Türk işçisinin bu bayrama katılması kadar doğal bir şey olamayacağı fikri hakim olmaktadır. Sanıyorum yönetim kurulumuz gerekli değerlendirmeyi yapacak ve HAVA - İŞ bu bayramda yerini alacaktır. Hatta biz 1 Mayıs'a TÜRK -İŞ'in ve bütün Türk işçisinin katılmasını isteriz. 1 Mayıs" ta Taksim Meydanı Türkiye”deki faşist güçlere karşı bir yanıt yeri olacaktır. O yanıtta HAVA - > de kendisine düşeni yapmak ister, isteyecek- 


A a a m 


göl Ergani DHKD. Kahrolsun Sömürgecilik diye yürüyor. 

Yaşasın 1 Mayıs. Haydi 1 Mayıs 1979”a. 

İşçi Kültür Derneği yürüyor. Faşizme Geçit Yok diye haykırıyor. 
Toplandı yine 100 binler 1978 1 Mayısında. Yürüyor Genç Öncü bayrakları, flamalarıyla. 


Genç - Öncü yürüyor... Sosyalist ge pankartı en önde... Faşist 
0 


Odaklar Dağıtılmalıdır. Dünya Barışı İçin Genel ve Tam Bir Silahsızlanma İstiyorüz... Komşu Ülkelerle Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmaları İmzalanmalıdır pankart ları ile yürüyor. 


Dev - Genç geliyor. Devrimci genç lerimiz geliyor. Emperyalizme kar şı mücadelede kaybettiğimiz gençlerin büyük boy resimleriyle, onların: anısına duydukları saygıyı 


duyurarak geliyor. Demokratik üniversiteyi kurma mücadelesinin kararlı militanları geliyor, Eğitim de faşist baskıları protesto eden sloganlarıyla geçiyor gençlerimiz. 


Yurtlardaki Faşist İşgali Kıracağız diye geliyorlar. Kartal Dev - Genç, Denizli Dev - Genç, Eskişehir Dev - Genç ve Liseli Dev Genç Demokratik Lise pankartlarıyla... 
Gib - Der geliyor. Giyim işçileri- 


nin istemlerini duyararak yürüyor Gib - Der üyeleri ve İlerici Gençler Derneği geliyor alana. Üniversite gençliğinin, işçi ve köylü gençliğin uğrunda mücadele verdiği hedefleri taşıyan flamalarla, pankartlarla yürüyor gençlerimiz... 
Öğrenim Özgürlüğü, Can Güvenliği, Demokratik Üniversite... Faşizme Geçit Yok diyor gençlerimiz.. MHP ve Ülkü Ocakları Kapatılmalıdır... Yolumuz İşçi Sınıfının Yoludur diyorlar İGD'li gençler ve Yaşasın İGD, Yaşasın DİSK diye haykırıyorlar. 

Basın emekçileri de aramızda. Politika Gazetesi Çalışanları flamala rıyla geçiyorlar. KÖGEF giriyor alana. Kıbrıslı Türk Yüksek Öğrenim Gençliğinin örgütü geliyor. 
Bağımsız Kıbrıs, Üslerden ve Yabancı Silahlı Kuvvetlerden Arınmış Kıbrıs davasının kararlı savu nucuları geliyor. Kıbrıs'ta faşizme karşı mücadelenin militanları geliyor. 

Demokratik lise kavgasının genç savunucularından bir grup daha aramızda yerini alıyor. İlerici Liseliler Derneği üyeleri alanda. Gerici Eğitime Hayır diyerek, Anti - demokratik Disiplin Yönetmeliklerini protesto ederek yürüyorlar. 
Çırak - Der geliyor. Çocuk Emeği Sömürüsüne Son diyor genç emeççiler. Çıraklık Yasasının Değiştirilmesini istiyorlar. Ortaçağdan kalma usta - çırak ilişkisinin karşısında kararlı tavır koyuyorlar. 
Ve devrimci sanatçı Genco Erkal alıyor mikrofonu. 

İşçi sınıfının büyük ozanı Nazım HİKMET'i seslendiriyor. Abartma değil, yüzbinler birlikte haykırıyor Nazım'ın dizelerini : 


LÜKSEMBURG işçi 
SENDİKALARI 
BİRLİĞİ 


«Ülkenizdeki işçi sınıfına yapılan baskıya karşı sürdürdüğünüz mücadelede size başarılar ve iyi şanslar dileriz.» 


I MAYIS DÜNYADA 


COŞKUYLA KUTLANDI 


İşçi sınıfının birlik, dayanışma, mücadele günü 1 Mayıs dünyanın dört bir yanında milyonlarca işçi, emekçi ve aydınlar tarafından kutlandı... 


Madrit sokaklarında ve meydanında 800.000 işçi 42 yılın birikimiyle sömürüye, emperyalizme ve Franko faşizminin kalıntılarına karşı eylem koyarken, Japonya'da yüzbinlerce sınıf kardeşleri aynı hedef doğrultusunda benzer sloganlarla ortak düşmana karşı haykırıyorlardı... Dünyanın ilk işçi devleti olan Sovyetler Birliği'nde, Moskova'da Kızıl Meydan'da milyonu aşkın işçi emekçi yüce önder Lenin'in büyük boy resimlerini taşıyor, emperyalizmin dünyadaki gerilemesini, sosyalizmin hergün daha ileri aşamalara ulaş» masını kutluyor, Türkiye'de ise yüzbinlerce işçi, emekçi ve işçi sınıfı dostları 1977 katliamının hesabını soracaklarını, dosta düşmana duyuruyordu. Roma'da yüzbinlerce işçi emekçilerin istemleri uğrunda yürürken, Londra'da işçiler 1 Mayıs'ın resmen işçi sınıfının günü olduğunu kabul ettiriyordu... 


1 Mayıs 1978'de de Londra'da, Moskova'da, Tokyo'da, 
Madrid'te, İstanbul'da ve dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler kol kola, emperyalizme, faşizme, her türlü gericiliğe karşı işçi sınıfının ulusal bağımsızlık, demokrasi, barış, özgürlük, sosyalizmin kurulması ve geliştirilmesi mücadelesini güçlendirerek yürüyorlardı. 


MORİTANYA 


işçi 
FEDERASYONU 


«Bugün, her zamankinden daha çok, işçi (o sınıfının emperyalizmi bütün biçimleriyle ortadan kaldırma görevini başarma- sı için uluslararası dayanışmayı arttırmak, sağlamlaştırmak ve sahip çıkmak gereklidir.» 


Akın var akın, güneşe akın 
Güneşi zaptedeceğiz. 

Güneşin zaptı yakın. 

Yüzbinler doldurdu 1 Mayıs Alanım... Akın var akın, 1 Mayıs Alanına akın.. Bitmedik, bu eməkçi selinin sonu yok... Alana giriş devam ediyor. 


Saat 16.45 Beşbuçuk saattır yürüyüş sürüyor. Henüz alana giremeyenler var, Bu görkemli töreni, işçi sınıfı disiplinine uygun biçimde sürdüğü gibi işçi sınıfı disiplinine uygun olarak bitirecegiz. DİSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR geliyor kürsüye... Fehmi IŞIKLAR törene katılanları saygı duruşuna çağırıyor. 1977 1 Mayıs” ında kaybettiğimiz 36 işçi ve emekçi için, anti - emperyalist, anti - faşist mücadelede verdiğimiz kayıplar için, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşında ölenler için üçyüzbin emekçi saygı duruşunda bulunuyor. 1 Mayıs alanında çıt yok. Yumruklar sıkılmış, emper: yalizme, faşizme karşı üçyüzbin yumruk göğe doğru yükseliyor. 
Üçyüzbin emekçi üçyüzbin sıkılmış yumruk. Bu sessiz kararlılık emek çilerin mücadele azmini dile getiriyor. Korkmakta haklı bugünün egemen güçleri. Bu sessiz kararlılikta kaçınılmaz sonlarını görüyorlar. 

Yürüyüş sürüyor. Sosyalist Gençler Birilği geliyor. Proletarya Enternasyonalizminin bayrağını yükseklerde tutarak, gençliğin emper yalizme ve faşizme karşı birliğini savunarak yürüyor. 

Sıra Genç Emekçi Birliğinde... Fab 


FRANSA CGT 


Beni ilk başta etkileyen gösterinin iyi geçmesi için sarfedilen örgütleme çabaları oldu. Tabii ki, burada ordunun ve polisin kendi yönlerinden yaptıkları çabaları bir kenarda tutmak gerekir. Bir diğer çarpıcı nokta da gösterinin dinamizmi, coşkusu ve renkliliği idi, Kadınların ve gençlerin mitingde bulunmasını ve aynı zamanda derin bir sınıf esprisinin damgasını taşıyan, sosyalizmden yana, emperyalizme ve faşizme karşı sloganları çok anlamlı buluyorum. Aynı zamanda, sanırım geniş ölçüde, Türkiye'de demokrasinin genişletilmesi ve siyasal sınırlamaların sona ermesi isteği ifade edilmiştir. 

DİSK ve benim sendikal örgütüm CGT ile ilgili ikinci noktaya gelince, aramızda son derece önemli çakışma noktaları vardır. Şöyle ki geçen yıl Mayıs ayında DİSK ve CGT ortak bir bildiri yayınlamış ve bir anlaşma protokolü imzalamışlardır. Zaten 


Her zaman için CGT dünya ölçüsünde belirlenmiş hedeflerde en geniş birliğin sağlanmasından yana olmuştur. Ancak Amerika'daki ya da Fransa'daki Force Ouvrière gibi sendikaların gerek DSF"ye gerekse CGT'ye karşı tavırları, böyle bir birleşmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Avrupayla ilgili olarak CGT birçok kez Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna katılmak isteğini dile getirmiştir. 


uzlaşmaz biçimde savunulması konusunda birleştiklerini ve gerek uluslararası, gerekse barışın 


“ korunmasıyla ilgili birçok önemli sorunlarda 


görüşlerini birkez daha açıklayacaklardır. 


Bu katılma isteği, her birinin kendi ülkelerinde özel sorunları olan ama Avrupa çapında ortak sorunları da olan işçilerin korunmasına olumlu bir katkıda bulunmak için dile getirilmiştir. DSF'nin son 

kongresinde CGT adına, Genel Sekreteri Georges 


Mayıs ayının sonunda birkâç gün sonra DİSK yönetiminin bir delegasyonu Fransa'da CGT'nin Konfederal yönetimiyle. buluşacaktır. Dolayısıyla sanırım ki, iki konfederasyon anlaşacaklardır ve birkez daha bütün çalışan kesimlerin taleplerinin 


savunmuştur. 


FRANSA CGT 
Konfederal 

Büro Üyesi, 
Göçmen İşçilerle ilgili 

Ulusal Sekreterlik 
Uyesi 

Denis Bord 


Seguy yoldaş DSF'nin daha geniş karşılaşma noktaları ve daha sık ilişkiler geliştirmek amacıyla çağımızın ihtiyaçlarına daha uygun bir çalışma stili ve hareket tarzı benimsemesini hayretle 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rikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak diyerek geliyor. 
Genel Sekreter Fehmi IŞIKLAR yeniden mikrofona çekiyor dikkatleri. 1 Mayıs birlik mücadele dayanışma günümüzde aramızda bulunan yabancı konukları duyuruyor alana. Proletarya enternasyonalizminin 1 Mayıs Alanında canlı bir görünümü var. Başka ülkelerin işçi sınıfı temsilcileri Türkiye işçi ve emekçileri ile dayanışmalarını gösteriyorlar. 1 Mayıs alanını dolduran işçi ve emekçiler ko nuklara büyük bir sevgi gösterisinde bulunuyor. Türkiye işçi ve emekçileri, konuklarının kişiliğin- de dünya işçi ve emekçilerini dost luğun içtenliğiyle kucaklıyor. 


Saat 16.00 Artık yürüyüş devam edemiyor. Çünkü 1 Mayıs ala nı doldu. 1 Mayıs Alanında yürüyecek yer kalmadı. Son gelen grup ların önemli bir bölümü alanın dışında kalıyor. TRT - DER'den İM - DER'e, Karikatürcüler Derneğinden TÜS - DER'e, Sanatçılar Birliğinden Genel - Der"e, Devrimci Kadınlar Derneğinden; Bank-Der'e kadar 54 çağrılı örgütün katıldı ğı yürüyüş bitiyor. 

Alanda büyük bir coşku... Emperyalizme, faşizme karşı sloganlar. 
emekçilerin istemleri dalga dalga göklere yükseliyor. Yaşasın DİSK, Yaşasın Sosyalizm. Faşizme Geçit Yok. Faşizme Karşı Omuz 0- muza. İşçi Köylü Gençlik, Devrim 


“Onlar ki toprakta karınca, suda balık, 

havada kuş kadar çokturlar !” 


— 


İçin Birleştik. Faşizme İhtar, Yaşasın DİSK... 
Abdullah BAŞTÜRK geliyor kürsüye... Sermaye sınıfının, her renkten gerici sağcı basının, faşistlerin bütün çabalarına karşın 
1 Mayıs 1978'in Türkiye demokrasi mücadelesi tarihine geçecek bir aşama olacak biçimde kutlan masını başaran örgütü; genel başkanı seslenecek işçilerin ve 
i 33 


emekçilerin kararlılığını duyuracak. Dünya işçilerine Türkiye işçi sınıfının selam ve dayanışmasını bildirecek. Alanda coşku, alanda heyecan, alanda gösteri durmak bilmiyor. 

Ve BAŞTÜRK konuşuyor... Gür bir sesle haykırıyor DİSK'in görüş lerini dosta düşmana... İşçi sınıfının dostlarını daha bir coşturuyor, mücadele azimlerini destekliyor söyledikleriyle, emperyalistlere, işbirlikçilerine, faşistlere sömürüsüz ve baskısız bir dünya için mücadelenin başarıya ulaşacağını bildiriyor. Konuşma yer yer coşkulu gösterilerle kesiliyor... 


Saat 16.30 BAŞTÜRK'ün konuşması bitiyor. Şimdi alanda en güçlü bir tek slogan var : 
HAYDİ 1 MAYIS 79'A... 


«Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle İşçi tulumuyla 
Bu güzelim memlekette hürriyet» 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Türkiye işçi sınıfı tarihinde | 
1 Mayıs geleneği 


1 Mayıs nedeniyle yürüyüşler düzenledi, 
gece bir müsamere verilerek geliri Hasta Sandığı'na bırakıldı. İstanbul işgal altındaydı, ama Reji tütün işçileri 1 Mayısı kutlamak için greve gittilerse de polis ağır baskılarla grevi etkisiz hale getirdi, bir çok işçi tutuklandı. Ankara'da ise 1 Mayıs coşkuyla kutlandı, Matbaa, dekovil, 


1909 : Selânik'te ilk kez işçi sınıfının dayanışma şömendöfer ve Imalâtı Harbiye işçileri gre- 
günü için gösterile yapıldı. ve giderek eşleri ve çocuklarıyla gösteri- 
1910 : İstanbul'da 1 May.s İşçi Bayramı olarak ler yaptılar, Uluslararası İşçi Birliğine, işkutlandı ve çeşitli gösteriler yapıldı. gal altındaki İstanbul işçi (o örgütlerine 
1911 : Türk, Bulgar, Rum, Yahudi işçileri or- telgraflar göndererek iyi dileklerini ve işçi 
taklaşa 1 Mayıs'ı kutlamaya başladılar, ilk kardeşliğini dile getirdiler. Ankara'da Mil- kez Selânik'te yapılan bu görkemli yürüyüş let Bahçesinde yapılan müsamereden elde ve toplantılarda Enternasyonal marşı da edilen parayı Hasta Sandığı'na bıraktılar. 
ayrı dillerden, ama aynı ezgi ile söylendi. 1923 : İstanbul'da 1 Mayıs işçi dayanışması ve 
1920 : İşgal kuvvetleri altında inleyen İstan- mücadelesi için şehir içi deniz ulaşımını 
bul'un yurtsever halkı ve işçi örgütleri, her sağlayan Seyri Sefain, Şirketi Hayriye ve türlü engellemeye karşın 1 Mayıs'ı kutladı, Haliç Vapur İşletmesi işçi, makinist ve tek-Haliç-Karaköy-Tepebaşı-Taksim yolu izle- nisyenleri grev yaptılar. Tramvay ldaresinnerek Taksim'de miting düzenlendi. Tür- de çalışan işçiler ile özel şirketlerde çalıkiye Sosyalist Fırkası da mitingin gör- şan işçiler birlikte 1 Mayıs'ı kutladılar. 
kemli olabilmesi için bildiriler dağıttı, iş- «Yabancı İşletmelerin kamulaştırılması». isçiler kitleler halinde yürüyüşte yer aldı ve teğini belirten dövizler kullandılar, 1 Ma- 
«Türkiye Müstakil Olacak» pankartları ta- yıs"ın işçi bayramı olarak yasallaştırılmaşındı. Sonradan profesör olan Sadrettin sını istediler. 
Celâl (Antel) mitingde yurtsever bir konuş- 1924 : İşçiler 1 Mayıs nedeniyle işçi isteklerini, ma ile sosyalizmin bağımsızlık ilkesini sa- özellikle iş günü'nün 8 saate indirilmesini ~- vundu. isteyen bildiriler dağıttılar, ancak asker- 
1921 İstanbul'da çok geniş bir işçi topluluğu, ler bildiri dağıtanları tutuklama emri algreve giderek deniz ve kara ulaşımını dur- dıkları için çok sayıda işçi hapsedildi. 
durdular, işçi dayanışmasını dile getirdiler. 1938 : Adana'da işçiler 1 Mayıs'ı kutladılar ve 1 
1922 : Adapazarı'ndaki İmalütı Harbiye İşçileri Mayıs İşçi Bayramı dövizleriyle yürüdüler. 


DİSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTÜRK'ün 1 Mayıs İşçi 
Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Gününde yaptığı konuşma. 


I MAYIS, EGEMEN GÜÇLERE KORKU 
İşçi SINIFINA MÜCADELE AZMİ VERİR 


İşçiler, köylüler, memurlar, öğretmenmenler, teknik elemanlar, öğrenciler, analar, bacılar, yurtseverler, devrimciler, tüm emekçiler, Dünya sendikal hareketinin seçkin temsilcileri, Değerli konuklarımız, 


Basın-yayın emekçileri, ve örgütümüzün bayrağını en yükseklerde dalgalandıran inançlı, kararlı yiğit DİSK üyeleri, 


Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına bu kitlesel gösteriye katılan hepinizi coşkuyla selâmlarım. 


Faşist saldırılar karşısında baskı ve teröre ragmen yılmadan mücadele eden, demokratik haklarını kullanırken tuzaklara düşürülen, kurşunlanan öldürülen arkadaşlarımızı, özellikle 1 Mayıs 
1977 şehitlerini saygıyla anarım. 


Bugün 1 Mayıs. Geçen yıl kana bulanan 1 Mayıs'ı unutmayarak yine bu alandayız. 

Bugün tüm ülkelerde yüzmilyonlarca işçi ve emekçi uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele gününü kutluyor. 


Bugün Filistin halkıyla Şili işçi sınıfı ve emekçileriyle, Güney Amerika, Afrika ve Asya'da ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklarla kol kolayız. 
Bugün ileri kapitalist ülke ve gelişmekte olan ülke işçi ve emekçileriyle, sosyalist ülke halklarıyla hep birlikte haykırıyoruz: 


«SOMURU VE BASKIYA HAYIR» KARDEŞLERİM, 


1 Mayıs, egemen güçlere KORKU, işçi 
sınıfına, MUCADELE AZMİ verir. 
Bunun içindir ki, yıllarda 1 Mayıs'larda işçileri kırlarda çiçek toplamaya zorladılar. Her geçen gün bilinçlenen işçi sınıfımız DİSK'in öncülüğünde kitlesel olarak 1 Mayıs'ı kutlamaya konan yasak zincirini kırdı. İlk kez 1976'da bu alanda yüzbinler sömürü ve baskıya hayır dedi. 


Geçen yıl 1 Mayıs gösterimize saldırıldı. Bazı ajanların da katkısıyla daha önceden tezgahlanan” bir oyun sahneye kondu. 36 yurttaşımız öldürüldü. Bizi yıldırmak istediler. Sindirmek istediler. Bize boyun eğdirmek istediler. 
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Abdullah Baştürk 
Yüzbinlerce işçiye, 

emekçiye, aydına, öğrenciye 

1 Mayıs Alanı'nda 

yaptığı konuşma sırasında! 

Ə Tek bir yürek, 

tekbir bilek olan 

Türkiye işçi sınıfı 

1 Mayıs Alanı'nda 

Baştürk'ün konuşmasını dinlerken. 


o “o Haykırıyoruz: 1 Mayıs 
1977 katilleri bulunmalı, 
hesap sorulmalı. 
Bırakmıyacağız katillerin yakasını. əə 


Yılmadık. Haklı olan biz işçiler ve emekçiler korkmadan ve yılmadan yine buradayız. Yine dimdik, yine inançlı ve yine daha da kararlıyız. 
Bugün 1 Mayıs 1978'de 36 şehidimizi saygıyla anıyoruz. 


Haykırıyoruz: 1 Mayıs 1977 katilleri bulunmalı, hesap sorulmalı. Bırakmayacağız katillerin yakasını. 


DOSTLARIM, 


Çok uluslu tekellerin kârlarının arttığı, savaş için akıl almaz paraların harcandığı, 


yüzmilyonlarca insanın açlık, sefalet ve zulüm altında inlediği bir dünyada yaşıyoruz. 

Bugün dünya kabitalist-emberyalist sistemi derın bir bunalım içindedir. Bu sistemin çelişkileri hızla keskinleşmektedir. Alman bütün önlemler bu sistemin ancak çöküşünü geciktirmeye ya da hızını kesmeye yöneliktir. 


Bu çöküş, kapitalist-emperyalist sistemi daha da saldırgan hale getirmekte, çeşitli yollarla faşizme yönelmektedir. Böyle bir ortamda kapitalizmin çöküşünü geciktirmek amacıyla başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkların mücadelesini önlemek için her yola başvurulmaktadır. Demokratik ` hak ve özgürlükler kısıtlanmakta savaş kışkırtıcılığı yapılmakta, barış güçlerine saldırılmaktadır. 


Bugün yüzlerce ülkeye dağılmış yüzmilyonlarca işçi var. Dilleri ayrı, renkleri ayrı, ırkları ayrı, dinleri ayrı, ulusları ayrı, meslekleri, yaşları ayrı. 
Ama aynı sınıftan olan hepimizin yüreği aynı amaçla atiyor: Sömürüsüz ve baskısız bir dünya için... 


Bütün dünya işçilerinin çıkarları bir, amaçları ortaktır. Mücadeleleri aynı hedeflere yöneliktir. 
Çağımızda sosyalist sistemin, kapitalist ülkeler işçi sınıflarının, ulusal kurtuluş savaşı veren halkların devrimci birlik ve dayanışması daha pekişmekte, kapitalizmden sosyalizme geçiş süreci hızlanmaktadır. 


KARDEŞLERİM, DOSTLARIM, 


Kapitalist-emperyalist sistem içinde yer alan Türkiye bu sistemin tüm hastalıklarını taşı-. 
maktadır. Türkiye emberyalizmin, ekonomik, siyasi, askeri ve ideolojik baskısı altındadır. 


İşsizlik ve pahalılık sürmektedir. Uluslararası mali kuruluşlar Türkiye ekonomisi üzerinde söz sahibi olmuşlardır. Emekçilerin sürekli olarak kemerlerini sıkması istemektedir. 

Tekelci kapitalistlerin kârları korkunç bir hızla artarken, işçi, köylü, memur, . esnaf ve küçük üreticilerin, tüm zenginlikleri yaratan emekçi halkımızın çalışma ve yaşam koşulları gittikçe ağırlaşmaktadır. 


zellikle emekçi kadınlarımız ve çocuk işçiler üzerindeki baskı ve sömürü acımasızca sürdürülmektedir. 


Bugün artık iktidarda MC yoktur. Ülkemizi siyasal ve ekonomik alanda iflasın eşiğine getiren faşist ve gerici güçlerin temsilcisi MC iktidarı demokratik güçlerin aktif mücadelesi sonunda işbaşından uzaklaştırılmıştır. 


Ancak MC'nin düşürülmesinden sonra faşist güçlerin saldırıları azalmamış iktidardan uzaklaştırılmanın getirdiği çaresizlik içinde giderek artmıştır, 


Faşist çetelerin namluları ayrım yapmadan işyerlerinde, okul kapılarında sokak aralarında, işçilere, köylülere, yurtsever genç ve aydınlara ateş kusmuştur. Okullarından çıkan öğrencilere bomba ve makineli tüfeklerle saldırılmıştır. 


Faşistler işgal ettikleri kamu kuruluşlarını işlemez hale getirmişlerdir. 

İşte böyle bir ortamda DİSK, 20 Mart «Faşizme İhtar Eylemi»ni gerçekleştirdi. 


DİSK'in kararı ile işçiler iki saat süreyle yaşamı durdurdular. İşçi sınıfının bu kararlı ve onurlu öylemi memurlar, öğrenciler, gençler, hukukçular, teknik elemanlar ve tüm demokratik güçlerce desteklendi. 


S & Huzurunuzda 20 Mart 
Eylemine katılanları bir kez daha DİSK adına kutluyor, yaşasın anti-faşist güçlerin eylem birliği diyorum. A də 


20 Mart eylemi bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizde bir dönüm noktası oldu. 

Bu genel direniş DISK ve DİSK üyesi sendikalarla demokratik kuruluşlar arasındaki eylem birliğini daha da pekiştirdi. Bu olay aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının görevinin bilincinde ve görevini yapmaya kararlı olduğunun bir kanıtıdır. 
Huzurunuzda 20 Mart eylemine katılanları . bir kez daha DİSK Yürütme Kurulu adına kutluyor, yaşasın anti-faşist güçlerin eylem birliği diyorum. 


KARDEŞLERİM, DOSTLARIM, 


Faşistler yine tertiplerine devam ediyorlar. Gün geçmiyor ki, ilericiler, devrimciler, kurşunlanmasın. j 
Faşist çeteler en modern tekniklerle, yerel çelişkileri de körükleyerek faşist dikta özlemlerini gerçekleştirmek istiyorlar. 


DİSK'in faşizme karşı mücadeleden yılacağını kimse beklemesin. 


Sosyalizmi amaçladığını açıklayan DİSK, işçi stnıfının kurtuluşunun diğer emekçi kitlelerin kurtuluşuyla birlikte olacağı inancıyla tüm emekçi- 


leri ezmeyi amaçlayan faşizmin karşısında sarsılmaz bir kale olarak dikilmeye devam edecektir. 


Anti-faşist mücadelede tarafsız kalınmaz. İyi niyetle faşizme karşı olduğunu söylemek de bir şey ifade etmez. Faşizm, ancak toplumun tüm anti-faşist güçlerinin işçi sınıfının çevresinde kenetlenerek işçi sınıfının bilimi rehberliğinde emperyalist güçlere ve tekellere karşı etkin mücadele vermesiyle yenilgiye uğratılabilir. 


Sömürü ve baskıya, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede tek ses, tek yumruk olmak zorundayız. İşçi sınıfının bilimine ters akımların üstesinden gelerek işçi sınıfının öncülüğünde bu mücadelede eylem ve güçbirliğini en yüksek düzeylere ulaştırmalıyız. 


te Selâm olsun halkların barış içinde kardeşçe yaşayacağı bir dünya için emperyalizme karşı mücadele 


edenlere... © a 


KARDEŞLERİM, 


Şu anda emekçi halktan yana olduğunu açıklayan bir hükümet görev başındadır. Bu hükümetin faşizme karşı ve emekçi halkın yararına olan 


ner girişimini destekleyeceğiz. 

Ancak bu süreç içinde DİSK, açıkladığı istemlerinin kararlı savunucusu olacaktır. DİSK, işçi sınıjının, köylülerin, memurların, o öğretmenlerin, teknik elemanların, tüm emekçi halkın istemleri için mücadele edecektir. 


Diğer istemlerinin yanı sıra DİSK TCK'nun 141. 
ve 142. maddelerinin kaldırılması için mücadele edecektir. DİSK faşist yuvaların dağıtılması için mücadele edecektir. DİSK ırkçı ve şoven baskıların sona erdirilmesi için mücadele edecektir. 
DISK genel grev hakkının tanınması için mücadele edecektir. DİSK lokavtın yasaklanması, tüm çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması için mücadele edecektir. 
DİSK referandumun o yasalaşması için mücadele edecektir, DİSK, NATO ve CENTO benzeri emperyalist örgütlerden çıkılması için mücadele edecektir. DİSK ikili anlaşmaların yırtılması gibi istemlerin hayata geçirilmesi için mücadele edecektir. 


İŞÇİLER, EMEKÇİLER, 


Bugün 1 Mayıs. Bizim bayramımız. Sömürüye ve baskıya karşı, emperyalizme, faşizme, şovenizme karşı mücadele azmimizin bilendiği bir gündür. 
İşçi sınıfının birlik ve dayanışma günü olan 1 
Mayıs'ta tüm işçileri, tüm sendikaları DİSK'in devrimci sendikacılık ilkeleri temelinde birleşme- ye çağırıyorum. 


Selâm olsun «bütün ülkelerin işçileri birleşiniz» bayrağını en yükseklerde dalgalandıranlara. 


SELAM OLSUN SÖMÜRÜYE VE BASKIYA KARŞI MUCADELE EDENLERE, 

SELAM OLSUN HALKLARIN BARIŞ İÇİNDE KAR-DEŞÇE YAŞAYACAĞI BIR DUNYA İÇİN EMPER-YALIZME KARŞI MUCADELE EDENLERE, ` SELAM OLSUN FAŞİZME KARŞI, DEMOKRASI, VE OZGURLUK İÇİN KAVGA VERENLERE, SELAM OLSUN, BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALIZM MUCADELESİNİ SURDURENLERE, SELAM OLSUN... 


YAŞASIN ŞANLI 1 MAYIS 

YAŞASIN TÜRKİYE "ə SINIFI VE TÜM EMEKÇİLERİN BİRLİĞİ 

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK VE DAYANIŞMASI 

YAŞASIN DEVRİMCİ MÜCADELEMİZ 
YAŞASIN SOSYALİZM 

YAŞASIN DİSK... 


DSF Genel Kuruluna 
126 ülkeden, 230 milyon 
örgütlü işçıyı 

ve 278 örgütü temsilen 
996 kişi katıidı. 


ULUSLARARASI 
İŞÇİ SINIFI 
BİRLİĞİ 


DSF 9. KONGRESİ 


Dünya Sendikalar Federasyonu nun Dokuzuncu Genel Kurulu, geç tiğimiz ay içinde Çekoslavakya’ 
nın başkenti Prag'da yapılmıştır. 
16 -23 Nisan tarihleri arasında ya 
pilan Genel Kurul'a 126 ülkeden 
230 milyon örgütlü işçiyi temsilen 
996 delege, gözlemci ve konuk katılmışlardır. Bunlardan 517”si delege, diğerleri ise gözlemci ya da konuklardan oluşmaktadır. 
DSF"nin Kongresine DİSK"i temsilen Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu, Genel Sekreter Fehmi Işıklar. Sina Pamukçu ve Okşan Yardımcı katılmıştır. 

Türkiye'yi temsilen giden bütün konukların sözcülüğünü Genel Kurulda DİSK delegasyonu üstlenmiş tir. Genel Sekreter Fehmi IŞIK- 
LAR tüm Türkiye delegeleri adına da bir konuşma yapmıştır. 


Genel Kurul'un gündeminin son maddesi olarak Genel Konsey ve 


denetçilerin seçimi yapılmıştır. Bu seçimlerin sonunda DSF Büro 'üye leri şu şekilde belirlenmiştir: Başkan : 

Sandor GASPAR 
(MACARİSTAN) 

Genel Sekreter : 

Enrigue PASTORINO 
(URUGUAY) 

Başkan Yardımcısı : 

Sh. A. DANGE 
(HİNDİSTAN) 

Karel HAFFMANN 
(ÇEKOSLOVAKYA) 

Romen VİLON-GUEZO 
(BENİN HALK CUM.) 


DSF Genel Kurulu dünya işçi hareketinin ve uluslararası koşulların değişiminin ışığında dünya sendikal hareketinin birliğinin sağ lanması doğrultusunda bir “Eylem ve Yönlendirme” belgesini kabul 


etmiştir. Bu belge söz konusu bir- * 


liğin sağlanabilmesi için şu plat- 


YAPILDI 


formu önermektedir : 


“g Barış mücadelesinin ve yumu şama sürecinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, halklar arasında işbirliğinin arttırılması ve silahsızlanmanın sağlanması, 


© Emekçilerin ekonomik ve toplumsal istemlerinin yerine getirilmesi, 

69 Tüm halkların ekonomik ve 
siyasal bağımsızlıklarının güvence altına alınması, geri kalmışlığın yok edilmesi, adil bir yeni ekonomik düzen kurulması, 


© Sömürgecilik, faşizm ve ırkçılığın kesinlikle tasfiyesi, 


© Ekonomik ve siyasal demokrasinin gerçekleştirilmesi ve 

emekçilerin haklarının arttırılması.” 
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MÜCADELESİNİ DESTEKLİYOR, 


DSF 'in 9. Kongresi deleglerini, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına, içtenlikle ve en sıcak duygularımla selâmlıyorum. 
Türkiye, yarım yüzyılı aşkın bir süreden beri kapitalist yoldan kalkınma çabası içinde olan, bunu bilinçle yani devlet politikası olarak yürüten bir ülkedir. Bu ekonomik politikanın doğal bir gereği olarak dünya kapitalist sistemi içinde yerini almıştır. Diğer bir deyimle, emperyalizmle işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği, Ikinci Dünya Savaşından sonra daha da 


ə dun ə e x —..00....uuvns 2 
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& © Ulusların kendi 


kaderlerini tayin etme ilkesinin yanısıra uluslararası işçi sınıfı dayanışmasına büyük önem veren DİSK Şili'li sınıf kardeşlerinin, 
Kore'nin bölünmezliği için mücadele eden Kore 
Halkının, soy kırımına karşı yiğitce 

savaşan Filistin halkının, ırkçı beyaz azınlığın zulmüne ve emperyalizme karşı savaşan tüm 

halkların en sıcak destekcisidir. ə a 


/ «o 
DİSK, DSF NİN 


pekişerek, kapitalist emperyalist sistemin hem askeri hem ekonomik örgütleriyle işbirliği haline dönüşmüştür. Kapitalist dünya sistemiyle, yakın ilişkilerine ve kalkınmak için bütün çabalara rağmen, Türkiye hâlâ az gelişmişlik çemberini kıramamıştır. Bunun ürünü olarak 40 milyon insanın yaşadığı ülkemizde 
3 milyon açık, 3 milyon da gizli işsiz varlığını 
sürdürmektedir. Ayrıca her an geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 1 milyon işçimiz de çok gelişmiş kapitalist ülkelerdedir. 


MÈME titan GYNDICAL gönü PRAGUE 16-23 AVAIL 1970 
OTE WARLA TRADE UNUN CORGRESS PRAGUE APRIL 16-23 1970 
it tana FINDICAL MUNGIAL PRAGA 18 -23 ABRIL YATA 
CE DCEMSPMLÈ LONTPECC APOGCOWION OPACA 16-23 ADPERA 1978 
WA eah cim TTeTT (İn halal salad aiki pey 
OL. GVİTOYİ pöstsiri ti PAAMA 14-22 00934 1078 


Bu sonuçlar: ve Türkiye ekonömisinin bugünkü 

yapısı, benzer ülkeler için, bir daha tekrar © DSF kongresinin yapıldığı edilmemesi gereken bir kalkınma modelinin salon ve delegeler. 
somut öğretisi olmaktadır. 


DiSK, işçi sınıfımızın ekonomik. ve demokratik talepleri için mücadele ederken, bu nə Mevcut ekonomik bilinç içinde hareket ediyor. Biliyoruz ki, bu sistemin bir gereği, amaçlar için verdiğimiz mücadelede, karşımıza : çıkan asıl engel, bugünkü kapitalist düzen ve ekonomik bunalımdan onun egemen güçleri olan tekelci sermaye ve çıkış yolu olarak, yeni emperyalizmdir. Bu güçler, kendilerine karşı hükümet de önceki verilen mücadelede kuşkusuz ki boş durmamakta sağcı yönetim gibi 


egemenliklerini sürdürmek için her tür 


faşizm kışkırtıcılığı yapmaktadırlar. Yarattıkları emperyalizmin ve onun 


enflasyonu, hayat pahalılığını, giderek arttırmak kuruluşlarının isteklerine 
istedikleri sömürüyü böylece sürdürmek boyun eğmiştir. 3 

istemektedirler. ə. 

Geçen yıl 1 Mayıs gösterilerini kana bulayarak e ——————— a 


36 kardeşimizi katletmişlerdir. Bu saldırılar 
durmamış ve 16 Mart 1978'de Universiteden 


uzlaşmacılığını reddeden tek sını/ ve kitle çıkan öğrencilerin üstüne bombalarla ve 


sendikal örgütü olan Konfederasyonumuz 


otomatik silâhlarla saldırmışlardır. DİSK, «FAŞİZME İHTAR» eylemi adı altında CIA'nın ve onun Türkiye'deki paralel örgütlerinin 2 saat bütün ülkede iş bırakma kararı alarak bu ve benzer faşist saldırılarına karşı, sınıf tepki göstermiştir. Türkiye Devrimci hareketinde 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ilk kez uygulanan bu politik nitelikli Genel Grev faşist güçleri, iç savaş kışkırtıcılarını önemli ölçüde korkutmuştur. Bütün üyemiz işçilerin yanısıra memur, öğretmen, avukat, doktor, mühendisler hatta bazı sarı sendikalarda örgütlü bulunan işçiler de eylemimize katılarak bizi desteklemişlerdir. 
DİSK Yürütme Kurulu bu eyleminden dolayı halen yargılanmaktadır. 


Bugün, Türkiye'nin içine düştüğü derin ekonomik ve sosyal bunalımın temelinde, uygulanan kapitâlist sistem ve onun dünya ilişkileri yatmaktadır. Bu bunalımın yükü, bunalımda hiç bir sorumluluğu olmayan işçilerin ve tüm emekçi halkın sırtına yüklenmek istenilmektedir. «Kemer Sıkma» politikası ve ücretlerin dondurulması düşünülmektedir. 

DİSK, geçtiğimiz dönemlerde sermaye sınıfı ve gerici hükümetlerin, faşist darbe ve suikast girişimlerini başarısızlığa uğratmada üstüne düşen sınıfsal görevi yerine getirmiştir. 

Yıl başından beri, sağcı gerici 

«milliyetçi cephe» koalisyonu iktidardan düşürülmüş, yerine sosyal demokrat niteliği ağır basan bir koalisyon hükümeti gelmiştir. 
Ama mevcut ekonomik sistemin bir gereği ekonomik bunalımdan çıkış yolu olarak, yeni yönetim de önceki sağcı yönetim gibi emperyalizmin ve onun kuruluşlarının 
isteklerine boyun eğmiştir. Önce 06 30 
oranında bir devalüasyon yapmış ve ardından da ekonomiyi çok kısa dönemli bir açmazdan kurtaracak ama daha çok emperyalizmin kucağına atacak borç anlaşmasını imzalamıştır. 


Ekonomik ve sosyal alandaki mevcut koşulların, ciddi düzeltmeler yapılmadan, olduğu gibi kabul edilmesinin, yeni hükümeti özgürlükler konusunda da, sağa itmesinden endişe ediyoruz. Çünkü, bugünkü sağa dönük ekonomik ve sosyal sistemi ve maddi koşullarını sosyalizm doğrultusunda değiştirmedikçe, sadece iyi niyetle özgürlükçü ve demokrat olunamayacağına inanıyoruz. 

1978 baharında Türkiye, bağımsızlık, demokrasi 
ve sosyalizm güçleriyle, faşist, gerici ve sömücürü güçlerin genel mücadele arenası görünümündedir... 

Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki, böylesine yoğun bir sınıf mücadelesi ortamında, ekonomik 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ve politik alanların ayrılmazlığı daha açıkça ortaya çıkmaktadır. Sınıf uzlaşmacılığını reddeden ve demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını sürdüren DİSK'e bu mücadelede önemli görevler düşmektedir. DİSK, sistemin kötü sonuçlarına karşı mücadele ile sınırlamıyor kendini, ve mücadeleyi, sonuçların nedenlerine yöneltiyor. İşçi sınıfımız bu ortamda, insanın insan tarafından sömürüsünün her biçiminin ortadan kaldırılması, yani sosyalizmin kurulması için çetin mücadeleler veriyor. 


Türkiye'nin içinde bulunduğu bu duruma benzer bir çok ülkenin dünyada var olduğunu, yüzmilyonlarca insanın açlık ve sefaletle inlediğini biliyoruz. 
Kapitalist-emperyalist sistem bütün az gelişmiş ülkelerin zenginliklerini yağmalıyor. Bu nedenle yeryüzünün büyük bir bölümündeki emekçiler çalışma, eğitim ve sağlık haklarına sahip değiller. Bu hakları elde etmek için çok çetin ve soluklu bir sınıf mücadelesi içindedirler. 


Ulusların kendi kaderini tayin etme ilkesinin yanısıra uluslararası işçi sınıfı dayanışmasına büyük önem veren DİSK, Şili'li sınıf kardeşlerinin, Kore'nin bölünmezliği için mücadele eden 

Kore halkının, soy kırımına karşı yiğitçe 

savaşan Filistin halkının, ırkçı beyaz 

azınlığın zulmüne ve emperyalizme karşı savaşan tüm halkların en sıcak destekçisidir. Ayrıca DİSK'in nötron bombası ve benzeri kitle imha silâhlarının üretimine ve stoklanmasına 

karşı savaş açmış olduğunu belirtmek isterim. 


Bütün bu kötülüklere karşı mücadele verilmesini, savunan DSF çok önemli bir görevi yerine getiriyor. 


Emekçilerin daha iyi bir yaşam yolunda, DSF, hiçbir ayırım yapmaksızın tüm sendikal örgütleri birliğe çağırıyor. 9. Dünya Sendikal Kongresi, genişine açılma niteliği ve onaylayacağı belgelerle, uluslararası sendikal hareket çerçevesi içinde kuşkusuz önemli bir adım atıyor. 


Türkiye işçi sınıfı adına DİSK, DSF'nin bu doğru mücadele yolunu destekliyor ve kongre delegasyonunu coşku ile selâmlıyor. 
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Teknik elemanlar 
Sorunların nihai çözümünün işçi sınıfının ve emekçilerin 


iktidarında mümkün olacağı gerçeğinin bilincindedir. 


DİSK TEKNİK ELEMANLARIN 


1. TEKNİKERLER 
KURULTAYI 


SENDİKAL HAK MÜCADELESİNİN YANINDADIR 


Tüm Yüksek Tekniker ve 
Teknikerler Derneğinin düzenlediği Türkiye 1. Teknikerler Kurultayı 
6-7 Mayıs günleri Ankara'da toplanmıştır. Teknikerlerin ekonomik ve demokratik sorunlarının tartışıldığı kurultaya DİSK adına katılan Gene! Sekreter Fehmi IŞIK- 
LAR konuşmasına, “kurultayın teknikerlerin yıllardır ertelenen sorunlarını çözmede önemli kararlar alacağına” inandığını söyleyerek başlamıştır. IŞIKLAR, 1 Mayıs üzerindeki tartışmaların sıcaklığını koruduğunu söyleyerek konu üzerinde durmayı yararlı gördüğünü belirtmiş ve konuşmasını şöyle sürdürmüştür : 

“Burjuvazi işçi sınıfı ve tüm emek çilerin senede bir gün de olsa din, dil, ırk ayırımı gözetmeden kadın 


- erkek demeden dünyanın dört bir yanında hayatı durdurarak alanları doldurmasını ve mücadele azim lerini dile getirmesini elbette hoşgörü ile karşılamaz. 


1 Mayıs, işçi ve emekçilerin 
bayramı olarak kutlama hakkı bu hakkın kazanıldığı ülkelerde uzun kararlı ve sabırlı mücadelelerin sonucu olmuştur, Bugün buradan şunu kıvançla söylüyorum, Saldırılar engelleme çabaları, yalana dayanan kampanyalar bizi yıldıramaz. Hiç bir güç yüzbinlerin geçen yıllarındakinden daha görkem li bir şekilde 1 Mayıs alanını doldurmamızı engelleyemedi. Bu başarı işçi sınıfı ve emekçi halkımızındır. Bu başarıda tüm ilerici - demokrat ve Sosyalistlerin katkısı vardır.” 


IŞIKLAR, bilimin ve teknolojinin gelişmesinin teknik elemanların toplumdaki işlevini artırdığını, ge-Tişen bilim ve teknolojinin sosyalist ülkelerde emekçilere yeni olanaklar yarattığını, buna karşılık kapitalist ülkelerde tekellerin kârını artırmaya yaradığını, ülkemizin geri kapitalist bir ülke olması ne deniyle teknik elemanların sorunlarının sosyalist ülkeler teknik ele manların ve kapitalist ülke teknik elemanlarının sorunları ile benzer yanları olduğu kadar farklılaşan yanları da olduğunu söylemiş, Tür kiye teknik elemanlarının üretime katkıda bulundukları oranda gelir- den pay alamadıklarını ifade etmiş ve daha sonra şunları söylemiştir : 
“Türkiye teknik elemanları mü- 
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I. Teknikerler Kurultayına katılan konuk ve delegeler saygı duruşunda. 


hendis olsun, tekniker, teknisyen olsun zor yaşam koşulları içindedir. Kamu kesimindeki teknik elemanların tümü, özel kesimde çalışan teknik elemanların büyük çoğunluğu grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklardan yoksundur. 
Teknik elemanlar, yürürlükteki düzen gereği, bilgileriyle yetenekleriyıe, becerileriyle kafa ve kol emekleriyle üretime katılırlar. An cak bu üretimin kime yarayacağı, nasıl planlanması gerektiği konusundaki görüşlerini hayata geçiremezler. Ulusal kaynaklarımıza dayalı, kendi kafa ve kol emeğimize dayalı üretimin gerçekleşmesi konusunda ağırlıklarını koyamazlar. 

Ayrıca sorunlardan biri de yetki ve görev belirsizliğidir. Teknik ele manlar ülkemizde bin parçaya bölünmüştür. 


Teknisyen tekniker, yüksek tekniker, mühendis, yüksek mühendis ünvanları verilmiştir. Bu ünvanlar giderek lisans eğitimleriyle, mektupla öğretimle çeşitlendirilmektedir. Sermaye sınıfı klasik «böl ve yönetə ilkesini teknik elemanlar arasında da uygulamaktadır. Yarattığı bu ünvan anarşisinden teknik elemanları birbirine düşürmek için yararlanmak amacındadır. 

Günümüz, Türkiye'sinde teknik ele- 
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É ierici teknik eleman 


örgütlerinde bir araya gelen teknik elemanlar düzenledikleri kurultaylarla, egemen sınıfların oyunlarına gelmediklerini göstermişlerdir. S 


manların meslek içinde sürekli gelişmeleri engellemektedir. Oysa sosyalist ülkelerde teknik eleman-' ların meslekî gelişmeleri için her türlü kolaylık sağlanmaktadır. 
Ancak ilerici teknik eleman örgüt-Terinde bir araya gelen teknik elemanlar düzenledikleri teknik eleman kurultaylarıyla, egemen sınıf ların oyunlarına gelmediklerini göstermişlerdir. Ülkemizde işçi sinıfı öncülüğünde verilen bağımsızlk ve demokrasi mücadelesine kendi alanında yeni boyutlar kazandıran teknik eleman kurultayları teknik elemanların doğru hedeflere yöneldiğinin kanıtı olmuştur. 


Sorunların nihai çözümünün işçi sınıfının ve emekçilerin ikti- 


darında mümkün olabileceği, teknik elemanların işçi sendikaların- da örgütlenmeleri gerektiği gibi temel ilkeleri saptayan teknik eleman kurultaylarının önümüzdeki dönemlerde daha ileri adımlar ata cağına inanıyorum. 

Ülkemizde emekçilerin ve teknik elemanların bir bölümü olan teknikerlerin sorunları tüm teknik ele manların sorunları ile içiçedir. 
Grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar için, üretim ve planlamada söz ve karar sahibi olabilmek için, doğal kaynaklarımızı emekçi halkımız yararına kullanabilmek için, bilgi yetenek ve becerilerini halkımıza sunabilmek için, meslek içinde sürekli gelişebilmek için, görev ve yetkinin kesin sınırları- nın çizilebilmesi için verilen mücadele teknikerlerin de mücadelesidir.” 

IŞIKLAR konuşmasını bitirirken, Türkiye işçi sınıfının tek sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK'in işçile rin sorunları ile birlikte tüm emek çi halkımızın sorunlarına sahip çık makta olduğunu ifade etmiş, 
“DİSK'in 6. Genel Kurulunda emekçi halkımızın çeşitli istemleri Genel Kurul kararı haline getirilmiştir. Tüm çalışanların grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele etmek DİSK'in vazgeçilmez ilkeleri arasında yer almaktadır." demiştir. 


FRANSADA 
HALI 
CEPHESİ 
İKTİDARI 


Nazilerin 30 Ocak 1933'te 
Almanya'da iktidarı ele ge çirerek faşist bir diktatör lük kurmaları, diğer kapitalist ülkelerdeki gerici ve faşist güçlerin kıpırdanmalarına yolaçmıştı. 
Başta Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde faşistler iktidarı almaya yönelik eylemlere girişiyor, kendi aralarında bir; 
Teşerek saldırıya geçiyorlardı. Özellikle Fransa"da örgütlenmiş olan faşist güç ler Almanya"da kurulan iktidarın bir benzerini oluş turmak için harekete geçmişlerdi. 6 Şubat 1934 gü- 


Fransa'da kurulan Halk Cephesine saldırılar Yüzbinlerin yaptığı protesto mitingleriyle 


karşılığını alıyordu. 


nü faşist çeteler Paris so- 


kıştı. 
Fakat işçi sınıfı bu saldı- 


rıyı göğüsledi ve 9 - 12 Şubat günleri Fransa'nın her yanında genel grevler, anti - faşist gösteriler düzenledi. Bu hareket daha önce kendi aralarında yoğun tartışmaları sürdüren ama eylem birliğini bir türlü gerçekleştiremeyen devrim ci güçlerin biraraya gelmesini sağlamıştı. Yıllar- 


dır Komünist Partisinin güçbirliği önerilerine cevap vermeyen sosyalistler de artık faşizme karşı ey lem birliğinin gerekli oldu ğunu anlamışlardı. Sonunda 27 Haziran 1934'te Komünist Partisi ile Sosyalist Parti arasında imzala nan anlaşma ile savaşa ve faşizme karşı ortak an ti - faşist cephenin temelleri atıldı. 

Bunun ardında Fransa'da ki tüm anti - faşist güçler birleşerek, komünistler- 


den, sosyalistlerden, radi- 


kallerden, aydınlardan, kü çük burjuvalardan ve faşizme karşı olan katoliklerden oluşan Halk Cephesini kurdular, Halk Cep hesinin kurulması Fransa' 
daki mücadeleye güç katmıştı. 14 Temmuz 1935 gü nü Paris'te büyük bir anti 
- faşist gösteri düzenlendi. 
Yüzbinlerce Fransız kolkola girmiş, işçilerin ve emekçilerin birleşik cephe sinin gücünü göstermişti. 
Anti - faşist birleşik cephe 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eylemi tüm dünyada işçi sınıfının ve emekçilerin sa rıldığı bir politika olarak kısa sürede büyük bir yayılma gösterdi. 1935 yılında toplanan TII. Enternasyonal"in Yedinci Kongresi"ne bir rapor sunan G. 
Dimitrov, savaşa ve faşiz me karşı güçlü bir ortak cephe kurulmasının zorunlu olduğunu en küçük ayrıntılarına kadar açıkladı. 
Fransa'da Halk Cephesi 
1936 Mayıs ayında yapılan 
seçimlerde büyük bir zafer kazanarak oyların 76 
154”ünü aldı, Hemen ardından kurulan hükümette çoğunluğu sosyalistler oluş turuyordu. Leon Blum baş kanlığındaki hükümet faşistlerin gücünü bir ölçü de kırmasına rağmen, işçi sınıfının iktidarına yö nelik çabalara girmekten kaçındı. İşçilerin iktidarı daha sağlam temellere o: 
turtmak için girişmiş oldukları fabrika işgalleri ve direnişler işçi sınıfının gücünü büyütmüştü. Bu arada İspanya iç savaşı sırasında Blum hükümeti- nin takınmış olduğu karar sız tutum işçi ve emekçiler arasında geniş eleştirilere, tepkilere yolaçtı. 
Hükümet Alman ve İtalyan faşistlerinin İspanyol faşistlerine yaptığı yardımlar karşısında da tepki göstermiyordu. Ama bütün bu olumsuzluklara rağ men işçilerin ve emekçilerin kararlı tutumu Fransa da faşistlerin güçlenmesini engelleyerek, Almanya" 
daki gibi faşist bir iktidarın kurulmasına olanak vermedi. Halk Cephesi deneyimi daha sonra Alman işgaline karşı verilen direnme savaşımında Fransa'daki Halk Cephesi deneyiminin işçi sınıfının mü cadele tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu deneyimden çıkartılan dersler günümüzde de güncelliğini koruyan anti - faşist birleşik cephe sorununa işık tutmaktadır. 
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Alman toplama kamplarında 


açlık, sefalet,ölümden başka bir şey yoktu... 


ALMAN 
FAŞİZMİNİN 
YENİLİŞİ 


8 Mayıs 1945 günü Alman 
Silahlı Kuvvetlerinin kayıtsız şartsız teslim oldukları ve II, Emperyalist 


Nazizmin kurmaylarından 
Hitler ve Goebbels intihar etmiş, 
Alman faşizmi tarihe karışmıştı 


Paylaşım Savaşında silahların sustuğu bir gündür. 
1944 yılında Sovyet ordularının ardarda kazandıkları zaferler savaşın 50- nunu gösteren belirtilerdi. 
Ocak ve -Şübat aylarında 
Sovyet birlikleri 900 gün süren Leningrad kuşatma sının kalkmasını sağlıyor, 
Alman işgali altındaki top raklar kurtarılıyordu. Artık faşizmin yenilgisi belli olmuştu. 

Uzun zamandır ikinci cep heyi açmamakta direnen 
İngiliz ve Amerikan birlik leri sonunda 6 Haziran 
1944'te Normandiya çikar masını yaptılar. Ama bu arada Fransa'da halk 


ayaklanmış, direnme hareketi zafere doğru hızla yürümeye başlamıştı. Sov yet ordularının başarıları 
da ardarda sürüyordu. 23 
Ağustos 1944'te Romanya' 
da 9 Eylül 1944'te de Bulgaristan'da yurtseverler ik tidarı alıyor, aynı tarihlerde Finlandiya'da faşist işgal kırılıyordu. Avrupa” 
nın tüm ülkelerinde özgür lük ve demokrasi savaşı hızlanmıştı. Sovyet ordula rı büyük bir hızla Batıya doğru ilerliyordu. Almanya tek başına kalmıştı. 
1945 yılının başında Varşova kurtarılmış ve Berlin'e yaklaşılmıştı. 

1945 yılının Şubat ayında 
Sovyet, Amerikan ve İngiliz hükümet başkanları Yal ta'da biraraya geldiler. 
Almanların teslim oluşuyla ilgili sorunlar ele alındı. Bu arada Almanya'nın silahsızlandırılması, bu ül kedeki militarizm ile faşizmin tasfiyesi konusunda da kararlar alındı. 

Yalta konferansından sonra Nazi Almanya'sının tes limini noktalayacak Berlin üzerine saldırı düzenlendi. 
16 Nisan 1945 Sovyet birliklerinin topçu ateşiyle başlayan hareket sonucu 
Alman direnmesi tama men ezildi. Artık Alman birlikleri umutsuz bir duruma düşmüştü. Berlin ilk mahallelerine giren 
Sovyet askerleri ev ev sa: 
vaşarak ilerliyorlardı. Nihayet 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece zafer bayrağı Reichstag'ın (Alman 
Milli Meclisi) tepesine dikildi. Hitler ve Goebbels intihar etmiş, Alman subayları Sovyet birliklerine teslim olmuşlardı. 

Faşizm yenilgiye uğratılmıştı. 8 Mayıs 1945 gecesi Almanya"nın kayıtsız şart sız teslimini öngören anlaşma imzalanarak milyon larca insanın hayatına malolan bu emperyalist savaş demokratik ve sosyalist güçlerin zaferiyle sonuçlandı. 
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DİSK YÜRÜTME KURULU 
BAŞBAKAN ECEVİT'LE GÖRÜŞTÜ 


DİSK Yürütme Kurulu üyeleri, 
Genel Başkan BAŞTÜRK Başkanlığında Başbakan Bülent ECEVİT” 
le Ankara'da bir görüşme yapmışlardır. Başbakanın Meclisteki çalışma odasında yapılan görüşmeden sonra Başbakan ECEVİT, 
DİSK ile öteden beri varolan diyaloğu sürdürüceklerini belirtmiştir. 

Başbakan görüşmeden sonra, İstanbul'a gittiğinde kendisinin de DİSK Genel Merkezini ziyaret ede ceğini bildirmiş ve şunları söylemiştir : 

“DİSK, bilindiği gibi özellikle, geride bıraktığımız son yılların özel liklerine karşın, demokratik sendikacılık görevini başarı ile yerine getirmiştir. Bundan sonra da getireceğine inanıyorum.. Kendile: riyle hem DİSK'i ilgilendiren bazı sorunlar üzerinde, hem de Türk 


işçi hareketinin her zaman bilinçli olarak ilgilendiği ve ilgileneceği genel toplum sorunları üzerinde ve bu arada ekonomik sorunlar üzerinde durduk. Hükümetin bazı yasal çalışmalarıyla ilgili görüşlerini bildirdiler. Bende bu görüşler üzerinde duracağımı kendilerine ifade ettim. Benim için çok yararlı bir görüşme oldu. Her fırsatta bu görüşmeleri sürdüreceğiz.” 


BAŞTÜRK'ÜN AÇIKLAMASI 


Başbakanla yapılan görüşmeden sonra DİSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTÜRK'te şu açıklamayı yapmıştır. 

“Sayın Başbakanımızla ekonomik ve sosyal konular hakkında çok yararlı bir konuşma yaptık. Bilindiği gibi, hükümetimiz, Anayasal 


hükümetiyle birlikte başarılı olması için DİSK olarak elimizden gelen desteği devam ettirme konusunda kararlı olduğumuzu belirtiyoruz. 


Bu arada emekçi halkımızın ve işçi sınıfının ekonomik sorunlarının çözümü için meclislerde bulunan konuların öncelikle müzakere edilmesini ve sosyal içerikli yasalara öncelik tanıması konusunda Başbakanın girişimlerde bulunmasını istedik. 
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DİSK ve Genel-İş 
Genel Başkanı 
Abdullah. Baştürk 
© Genel-iş 

7. Kongresinde 


GENEL-İŞ GENEL KURULU YAPILDI 


DiSKin en çok üyeli örgütü olan Genel - İş Sendikası'nın 7. Genel Kurulu 22-24 Nisdn günleri arasında Ankara'da yapıldı. Genel - İş'in de Genel Başkanı olan DİSK Genel Başkanı Abdullah 
BAŞTÜRK Genel Kurulu açış konuşmasında önemli tahliller yapa rak, görüşlerini açıkladı. Baştürk, Türkiye'nin 150 yıllık bir süreç içinde kapitalizmin sıçrama ve genişleme aşamalarını tamamla- 


dığını, tekelleşme sürecine geçti- ` 


ğini belirtti. MC'nin, -iktidara gelirken var olan 2.5 milyarlık bir dolar  rezervinden ülkeyi 70 sen- te muhtaç duruma düşürdüğüne değinerek - içinde bulunduğumuz acı koşulları anlattı. Türk - İş'in tam bir sınıf ihanctiyle karşımıza 


dikildiğini açıklayan BAŞTÜRK, tekelci sermayenin örgütlü terör ve şiddet eylemlerini başlattığını belirtti ve neo - faşist bir partiyi vurucu gücün siyasal organı haline getirdiklerini açıkladı. 
BAŞTÜRK DİSK'in faşizme ihtar eylemine de değindikten sonra şöy: le devam etti: 

“Biz inanıyoruz ki, demokrasiyi, geniş halk kitlelerinin özlemlerini özgürce düzenleyen bir yaşam biçimi haline getirmek için halkın bu düzenin hem kurulmasına, hem de korunmasına. katılması şarttır. 
Onun içindir ki, işçi sınıfının sendikal örgütleriyle demokratik kitle örgütleri, faşizme, tekelci kapita- 


lizme: onların cinayet şebekeleri- nin yönettiği anarşiye karşı mü- 


cadeleyi kendileri için görev saymaktadırlar. Bu görevimizi yapmak için koyduğumuz faşizme ihtar eylemimiz pazarlıkçı bir nitelendirmeyle değerlendirilemez.” 


CHP nin şu andaki hükümetinden istediklerini de sıralayan DİSK ve Genel - İş Genel Başkanı Abdullah BAŞTÜRK Anayasamızın geliştirilerek (korunmasını, uluslararası tekelci birleşmelere karşı halkımızın emeğinin ve ulusumuzun bağımsızlığının korunmasını istediğini belirtti, Daha sonra da demokratikleşmeye özgürlük leri genişletmeye yönelik istemlerini sıraladı. Konuşmasını sona erdirirken şunları söyledi : “Emperyalist mihrakları temizlemede, toplumumuzu kapitalist - emperyalizmin tuzakları ve 'darbelerine karşı korumada, hükümeti, alacağı her ciddi ve haklı önlemde destekleyeceğimizi, ancak bu mücadelenin işçi sınıfı ve emek çi halkın demokratik örgütlerinin katılması ile kazanılacağı inancı: mızı bir kez daha belirtirim.” 


Genel - İş Sendikası Genel 

Kuruluna çok sayıda sosyalist ve kapitalist ülkeler sendikacıları katılmış, bu arada Kongre gündemi- ne geçilmeden önce ilk kez Genel - İş Sendikası çeşitli bilim, sanat, edebiyat ve gazetecilik alanların- da faşizme ve emperyalizme karşı mücadele veren, çalışmalar sürdüren Onur Konuklarına ve demok ratik örgütler temsilcilerine altın yaldızlı birer plaket ve birer kırmızı gül armağan etti. Böylece 
Genel - İş Sendikası, geniş bir alanda işçi sınıfının yandaşları olan ve bunları uzun yıllardır yazıları, çizgileri, yorum ve kitaplariyla ispatlayan aydın kesime ve yandaş örgütlere onları yaşamlarını ve çalışmalarını sürdürürken de etkileyecek olan onurlu ilgiyi ilk kez göstermiş oldu. 
Genel Kurulda sendikanın girişimi sonucu sözlerini Tahsin SARAÇ'ın yazdığı: Ruhi SU'nun bestelediği Genel - İş Marşı ilk kez büyük coşkuyla okundu, bu alanda da Genel 
- İş Sendikası, kardeş örgütlere öncülük etti. Kongre sonunda sendika tüzüğü, DİSK ilkelerine göre yeniden düzenlendi ve onaylandı. 
Genel Başkanlığa yeniden Abdullah BAŞTÜRK ittifakla seçildi. 


GRİZU CİNAYETİ 
17 CAN DAHA 


24 Nisan 1978 günü Karadeniz Ereğlisi Kireçli ocağındaki grizu patlaması sonucu 17 maden işçisi hayatlarını kaybetmiş, yüzlercesi de ağır yaralanmıştı. 

17 Maden işçisinin hayatlarını kay 
bettiği son iş cinayeti özellikle bu bölgede böyle giderse ne ilk ne de sonuncu “iş kazası” olacaktır. 
İşverenlerin, genellikle geri kalmış ülke işverenlerinin bile bile ihmal- kar tutumları “iş kazaları”na neden olmakta bizce birer iş cinayeti olan bu “kazalar” sonucunda yüzlerce sınıfdaşımız hayatını kaybet 


ALDI 


mekte, binlercesi de sakat kalmaktadır. 

Yeni bir iş cinayeti daha işlendi. 
1972'de 23 kömür işçisini ölüme gönderenler son olarak 17 işçinin Kandilli Kireçlik Ocağında grizu patlamasıyla yanarak can vermelerine yol açtılar. Uzun yıllardan beri E.K.İ."de süregelen umursamazlığın, çağdaş teknolojiye iş güvenliği kavramına ilgisizliğin, hav zada demokratik yaşama hak tanımayan bürokratik rahat yönetimi tercih edenlerin işçilere reva gördüğü bir acı sondur bu.. Her 


(69 Her patlamasında ölüm kusan grızu son olarak 
17 canı daha aldı. Ardında gözü yaşlı analar 
babalar bacılar bıraktı yine. 
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Tırnaklarımı bırakıyorum 
Madende taşın üstünde 
Canımı da 

Beni sömüren adam 

Seni hiç sevmiyorum 
Kendim yöneteceğim 
Madeni de 

Canımı da 

Sen yalnız kalacaksın 99 


yıl yüzlerce işçinin ölümüne, binlercesinin sakat kalmasına neden olan işçi sağlığına aldırmazlık yüzünden felaket ıskatçıları işveren avukatlarının milyonlarca lira vur malarına yol açan sözde iş kazaları, aslında gelmiş geçmiş bütün iktidarların, E.K.İ. yöneticilerinin ve sarı sendikacıların ortaklaşa sorumlu oldukları cinayetler, felâketlerdir bunlar. Despot bir yönetimle üretimi arttırıcı, kazaları önleyici bir yol izleneceğini hayal edenler 1941'de 75, 1947'de 121 işçinin ölümüne yol açmış ve üretimde hatırı sayılır bir başarı da sağlamamışlardır. Despot bürokratların kurduğu düzen, ne yazık ki bugün de kendi bozuk doğrultusunda geliştirilmiş, ne çağdaş tek noloji E.K.İ.'nin sorunu, ne de demokrasi işçi yaşamının düzeni olabilmiştir. Bunun sonucudur ki iş kazaları, grizu patlamaları, göçük ler, meslek hastalıkları eksilmeyen bir düzeyde sürüp gelmiştir. 
Kireçlik maden ocağını E.Kİ. yöneticilerinin “sürgün yeri” olarak tanıdıkları ve hak arayanları bura ya sürgün ettikleri bilinmesine karşın, bu ocağın insan sağlığına ve çalışma koşullarına yararlı bir duruma getirilmemiş olması dikkat çekicidir. Grizu oranı binde 3 olduğu zaman alınması çok zorunlu önlemlere başvurmayan E.K.İ. yö neticileri, bu son faciada grizu oranının binde 7'ye çıktığını görmüşlerdir. Bu bakımdan şimdilik 
17 işçimizin ölümüne neden olan 
bu cinayetin sorumluları mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca Enerji, Çalış ma, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları yetkilileri ile DİSK ve Türk - İş'in saptayacağı uzmanlardan oluşan bir komisyon bütün gE.K.İ. ocaklarında ve çalışma yerlerinde inceleme yaparak bir rapor hazırlamalı, yıllardır sürüp gelen yolsuzluklar, cinayetler, aldırmazlıklar ortaya çıkarılmaıdır. 
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CHP Genel Sekreteri 
Mustafa Ustündağ, 
DİSK”i ziyaretinde 

Genel Sekreter 
Fehmi lşıklar la beraber. 


ÜSTÜNDAĞ 
DİSKİ 
ZİYARET ETTİ 


CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, beraberin- de Genel Sekreter yardımcıları Orhan Birgit ve Erol Tuncer olduğu halde DİSK Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Sekreter Fehmi IŞIKLAR ile görüştüler. Görüşme sonrasında CHP ve DİSK Genel Sekreterleri görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini basın temsilcilerine sözlü olarak açıkladılar. 


Türkiye toplumunda işçi sınıfının etkinliğinin arttığını” ifade etti, “CHP'nin demokratik toplumsal dayanışmayı sağlamaktan yana olduğunu” belirtti. 
Fehmi IŞIKLAR ise “DİSK'in, işçi sınıfının öncülü- günü, gerçek demokrasiyi savunduğunu” açıkladı, “demokratik hak ve özgürlükler konusunda hükümetin atacağı her adımın DİSK tarafından destekle- 


Mustafa Üstündağ, konuşmasında, 


“sanayileşen 


neceğini” söyledi. 


LİMTER-İŞ 
DİSK'E 
KATILMA 
KARARI ALDI 


LİMTER-İŞ (Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası) 1. Olağanüstü Genel Kurulu oybirliği ile DİSK'e katılma kararı almıştır. 

LİMTER - İŞ Sendikasının kuruldu 


ğu günden beri DİSK'in ilkelerini ` 


benimseyip savunduğu açıklanan DİSK'e katılma xararında, tersane işçilerinin devrimci geleneği vurgularimış, işçi sınıfının birliğini temel ilke olarak benimseyen LİM-TER-İŞ Sendikasının yerinin DİSK safları olduğu da belirtilmiştir. 
Genel Kurulda ayrıca referandum hakkının yasalaşması, lokavtın ya saklanıp suç sayılması, genel grev hakkının yasalaşması, işçi sınıfının düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğünü kısıtlayan 141 ve 142 
50 


gibi tüm anti - demokratik madde- 


lerin ceza yasasından çıkartılma- , 


sı, 1 Mayıs 1977 katliamının sorumlularının bulunup hesap sorulması, işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs işçi bayramı törenlerine kitlesel biçimde katılmanın gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılma- 


sı da karar altına alınmıştır. 
Yapılan seçimler sonunda Emir BABAKUŞ Genel Başkanlığa yeniden seçilirken, Genel Sekreterliğe Şükrü DEĞERLİ, Yürütme Kurulu nun diğer üyeliklerine de Hıdır ŞAHİN, Hüseyin SANCI ve Muharrem ERGÜVEN getirilmişlerdir, 


DİSK KURUCULARINDAM 


İ.GÜZELCE 
ANILDI 


DİSK'in kurucularından ve örgütün Genel Sekreteri iken aramızdan ayrılan İbrahim GÜZELCE, ölümünün 2. yıldönümü nedeniyle 
DİSK tarafından düzenlenen bir törenle anılmıştır. Törene sendika ve demokratik kitle örgütü yöneticileri ve işçiler katılmıştır. 
Ankara'da bulunması nedeniyle törene katılamayan DİSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTÜRK, GÜ-ZELCE'nin ölüm yildönümü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, GÜZELCE'nin sadece bir sendikacı olmadığını, işçi sınıfının kurtuluşuna, sosyalizme inanan bir işçi sınıfı devrimcisi olduğunu belirtmiş ve demecini şöyle sürdürmüştür: “Ölümle bedensel yaşam sona erer. Ancak ölen bir işçi sınıfı devrimcisi, bir savaşçı, kendini işçi sınıfına ve emekçi halka adamış bir kimse ise o ölmez. Kav gasıyla, düşüncesiyle aramızda olur, yaşar, Bu nedenle biz GÜ-ZELCE için «ölmeai, aramızda» diyoruz, Biz genellikle ölülerimizin arkasından fazla bir şey söylemeyiz. GÜZELCE ne ilkti ne de son olacak. O da tüm mücadele arkadaşlarımız gibi bir «sıra neferiydiə, ama kavgasıyla bizlere ışık tutan bir nefer.” 


İRADE BEYANINA 

KARŞI ÇIKMAK 

SINIF UZLAŞMACILARININ 
GÖREVİDİR 


Türk -İşin irade beyanı uygulamasına karşı çıkması üzerine 


DİSK Genel Başkanvekili Rıza GÜVEN, Türk - İş yöneticilerini 


eleştirerek işçinin kendi sendikasını kendi oyuyla belirlemesinin en temel ve en doğal hakkı olduğunu söyledi. GÜVEN, referandum hakkının ilk adımı olan irade beyanı uygulaması konusunda 


“DİSK'in kararlı mücadelesini sürdüreceğini de açıkladı. 
Rıza GÜVEN konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamasında 


özetle şu görüşlere yer verdi : 
“Oy veren, vergi veren, askerlik yapan işçinin emekçinin yönet- 


me hakkını kullanmasına karşı çıkılmaktadır. Bu sendikal mü- 


© cadelede de böyledir. İşçinin kendi sendikasını belirleme hakkı o ken temel olduğu kadar, doğal hakkıdır. İşçinin kendi sendikasım kendi oyuyla belirlemesine karşı çıkanlar sınıf uzlaşmacılarıdır. 


Gelişen sınıf mücadelesi her işkolunda çalışan işçileri de bilinç-İendirmektedir. İşçiler kendilerini saran; işveren, sarı sendika ve siyasal iktidar baskısını ortadan kaldırarak kendi sınıfsal çıkarlarını koruyan sendikaları seçmeye başlamışlardır. Bu hızlı ge işim, siyasal iktidarları ve işverenleri olduğu kadar işçi smıfı 


mücadelesini satmakla görevli sarı sendikacıları da korkutmak- 


tadır. 

DİSK olarak «referandum» hakkının ilk adımı olan «irade beyani» uygulaması konusunda kararlı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir daha belirtiriz.” 


© Faşist saldırganlarca bombalanan 
Beyoğlu Tekstil Şubesi... 


TEKSTİL 
BEYOĞLU 
ŞUBESİNE 

BOMBA ATILDI 


Tekstil Sendikası Beyoğlu 
Şubesine tahrip gücü çok yüksek olduğu belirtilen bir bomba atılmıştır. Patlama sonucu çevrede bulunan binaların camları kırılmış bir çok otomobil hasar görmüş, olayda can kaybı olmamıştır. 


Bomba olayı üzerine DİSK Genel, 


Başkan Vekili ve Tekstil Sendikası Genel Başkanı Rıza GÜVEN bir açıklama yaparak, işçi sınıfının bu tür saldırılarla yılmayacağını söylemiştir. 
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HAS-İŞ, o 
DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ 
ADINI ALDI 


DISK üyesi HAS-İŞ Sendikası nın ikinci olağanüstü kurulu yapılmıştır. Genel Kurul'da eski adı 


gi 
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© Devrimci Sağlık İş adını alan 

Has-İş Kongresinde delegeler. 


Has - İş olan sendika adı Devrimci Sağlık -İş'e dönüştürülürken sendika tüzüğünün tümü de oybir- 


a — s UU m a e 2 


DİSK Genel Başkan Vekili 


Rıza Güven'in vergi tasarısı ile ilgili açıklaması: 


VERGİ DÜZENLEMELERİYLE GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİK ÖNLENEMEZ 


6 DİSK olarak, ülkenin sorunlarının bugünkü dışa 
bağımlı kapitalist düzen içinde çözümleneceğine inanmıyoruz. Yalnızca vergi düzenlemeleri ile gelir dağılımında adaletin sağlanması da olanaklı değildir. 
Bugünkü ekonomik düzenin hastalıklarının çözümü için önerilen yeni vergi düzenlemeleri geçici ve biçimsel önlemlerdir. Sorunların köklü ve uzun dönemli çözümlere kavuşturulması işçi sınıfı ve diğer emekçi katmanların tam söz ve karar sahibi oldukları sosyalist ekonomi düzeninde gerçekleşebilir. 
Çünkü, üretimi kontrol eden sermaye sınıfı, biçimsel olarak kendilerine ne kadar vergi yüklenirse yüklensin, bu vergileri, başta işçi sınıfı olmak üzere bütün emekçilere yansıtacaklardır. Bunu, üretilen malların fiyatlarını arttırarak yapacaklardır. Kısa bir süre sonra da verginin ana yükü geçmişte ve bugün olduğu gibi yine işçi sınıfı ve emekçilere yüklenecektir. 

Yasa tasarısı genel olarak şu ana görüşlerden hareket ederek hazırlanmış görünmektedir: Birincisi, işçi memur gibi emekçilerin sırtındaki vergi yükü azaltılarak başka vergi gruplarının sırtına aktarılmak istenilmektedir. Bu konuda getirilen önlemler yeterli olmamakla birlikte saptanan ilkelerin gelecekte de sürdürülmesi gereklidir. Yoksa yaşam pahalılığı ile vergi alınamayan gelir birimlerinin gelecekte hiç bir anlamı olmayacağı açıktır. Bu konudaki önerilerimizin parlamentodan olduğu gibi çıkmasının kararlı savunucusu olacağız. 

Tasarıda bir diğer açılım da vergi kaçakçılığının önlenmek istenilmesidir. Ancak bu konudaki iyi niyet resmi ağızların da belirttiği gibi kadrosuzluk nedeniyle uygulama alanı bulamayacaktır. 

Ülkemiz için lüks sayılacak bazı mallara getirilecek yeni vergiler de son tahlilde tüketicinin sırtına yük- 


letileceği için, geçici yaldızlı bir çözüm olarak gözükmektedir. Bu vergileri yine emekçiler ve tüketiciler ödeyeceklerdir. 

Emekli, dul ve yetimler için de yeni koşullara uygun yaşam standardı sağlanmalıdır. Yan gelirler için vergi düzenlemesi gerçekleştirilirken emeğin hakkı korunmalıdır. 

Yeni vergi düzenlemeleriyle devlet gelirlerinin artacağı anlaşılmaktadır. Çünkü tasarıdan anladığımız kadarıyla, bugüne kadar pek rastlanmayan tarım sektörünün de vergi kapsamına alınması düşünülmektedir. Sanayi sektörünün vergi oranlarında da kısmen bir yükselme öngörülmektedir. 

Şimdi bu noktada devletin artan gelirlerinin nereye ve kimlere harcandığına bakmak gerekmektedir. 
Devlet, gelirlerini kimin yararına ve nereye kullanıyor? İşçiye konut mu yapıyor? YOKSA SANAYİ-CİYE KREDİ Mİ VERİYOR? 

Köye, kente eğitim ve sağlık hizmetleri mi götürüyor? YOKSA SERMAYE SINIFINA ÇEŞİTLİ AD-LARLA TEŞVİK Mİ DAĞITIYOR? Asıl sorun budur. 
İşte bu nedenlerden ötürü DİSK, hükümetin ekonomi politikasına bir bütün olarak yaklaşıyor. Söz konusu vergi düzenlemelerini de bu bütünden ayrı olarak görmüyor. Bu bizim sendikacılık anlayışımızın bir gereğidir. 

Gündemdeki vergi düzenlemeleri tek başlarına fazla bir anlam taşımaz. Ayrıca bu tasarının kesinlik kazanıncaya kadar komisyonlarda ve parlamentoda ne gibi değişikliklere uğrayacağını kestirmek de şimdilik olanak dışıdır. Bütün bunlara rağmen kısa dönemde tasarıda işçi sınıfı ve emekçilere rahat nefes aldıracak bazı hükümler varsa, DİSK ve emekçilerden yana kuruluşlar, bunları emekçilere çok görenlere karşı mücadele vereceklerdir. 9 
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liği ile değiştirilmiştir. Genel Kurulda sendika içinde ortaya çıkan iki başlı yönetim de ortadan kaldırılmıştır. Oybirliği ile kabul edilen karar tasarılarında sağlık işçilerine grev hakkının tanınması doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere sendika organlarına yetki serilmesi, Türkiye işçi sınıfının 


Genel Grev hakkının tanınması için mücadele verilmesi, kamu kesiminde çalışan: ve toplu sözleşme haklari askıya alınan işçilere toplu sözleşme hakkının sağlanması talepleri de yer almıştır. 


Kongrede Genel Başkanlığa Mehmet ÇELİKEL, Genel Sek- 


reterliğe Düzgün HALİS, Yürütme Kurulu'nun diğer üyeliklerine de, Tahsin ERDOĞAN, Sabri TAN- 
YERİ, İsmail ÖZGÜL, Bülent ÖZ- 
TÜRK, Yakup GÖKTAŞ seçilmiş: 
lerdir. 

Son Genel Kurul kayyumla yöne tilen sendikayı kayyumdan kurtaran yasal bir adım olmuştur. 
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HEKİMHAN"DA 


8 AYDIR SÜRÜYOR 


DISK Yeraltı Maden - İş Sen: dikasının Bilfer Limited Şirketi- nin Hekimhan - Malatya işyerle- 
5” geçen Ekim ayının beşinci 


rinde günü başlattığı grev, 8. ayını doldurdu. 

Türkiye'deki demir cevheri üretiminin 96 29.7'sini sağlayan şirketin işyerlerinde çalışan maden işçileri Mayıs 1977'de DİSK/Yeraltı Maden - İş Sendikası çatısı altında örgütlenmişlerdi. Bilfer işverenin, işyerinde yetkili sendika olan Yeraltı Maden - İş Sendikası ile toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması, Malatya Bölge Çalışma Müdürlüğünde düzenlenen resmi toplantılara gelmemesi ve anlaşma zemini için yapılan çağrılara cevap vermemesi üzerine işyerinde grev uygulamasına gidil-İşverenin, işyerinde devrimci bir sendikaya tahammülü olmadığı anlaşılan açıklamalarından sonra, düzenlediği her türlü baskı ve en- 


GREV 


gelleme çabalarına karşın, grev, işçilerin kararlı mücadeleleri sonucu büyük bir başarıyla sürdürül mektedir. 

Bilfer”de işçiler insanlık dışı koşullarda yaşıyordu. Aldıkları ücret karınlarını bile doyurmaya yet miyordu. İş güvenliği yoktu. Ücret dışındaki hakların adı bile edilmiyordu. Kötü çalışma koşullarına zaman zaman baş kaldıran işçilere cevap olarak patron, ““sizi bir paket tütüne çalıştırırım” diyebiliyordu. İşçiler kendilerine yol gös terecek bir sendikanın arayışı için deydiler. Patronla anlaşan bir sarı sendika, işçileri her seferinde sattı. Sarı sendika yöneticileri işçilere haklarınızı alacağız diyor: lar ama “alacağız" derken kend: ceplerine inecek paraları düşünüyorlardı. 


İki yılda bir ortaya çıkan bu sarı sendikacılar hiç bir zaman işçilerin istemlerinin, haklarının gerçek savunucusu olmalılar. Sekiz ay öncesine kadar bu durum böylece sürüp gitti. DİSK Yeraltı Ma den - İş Sendikasının işyerinde örgütlenmesiyle önemli gelişmeler oldu. İşçiler yıllardır Bilfer patronları ile işbirliği yaparak kanlarını emen sarı sendikadan kurtulmuşlardı artık. İşçiler, birlikte hareket etmenin gücünü görüyorlardı. 
Yeraltı Maden - İş Sendikası işçilere “Eğer güçlü kollarınız isterse üretim durur”, “Bilfer patronuna karşı tek tek değil, hep birlikte çıkmak gerekir” dedi. 
Bu sözler karşısında düşündü işçiler ve verdiler yanıtlarını "Eğer biz olmasaydık Bilfer patronu babasının malıymış gibi gaspettiği madenleri çalıştıramazdı, bu zenginliklerden kâr sağlayamazdı, çünkü üretim bizim ellerimizdedir. 
İşveren ise sendikayı ve işçileri tanımamazlıktan geliyordu. Kendilerini tanımayan işverene karşı işçilerin en son yanıtı GREV oldu. İşçiler üretimi durdurdular. 
Ne demir çıktı ocaklardan, ne krom... işçiler isteklerine cevap vermeyen patronun karşısına grev silahıyla çıkmışlardı. 


Bilfer patronu, devletin demir - çelik fabrikaları ile yap- 


© Günler günleri,aylar ayları kovaladı... Hekimhan işçilerinin kararlı grevleri ilk günün heyecanından bir şey kaybetmeden sürüyor. 


tığıanlaşmada , yılda 470 bin ton demir madeni üreteceğini taahhüt etmiş. Eldeki verilere göre, demirin tonu ortalama 230.— TL.'na satılıyor. Bugünkü fiyatla demirin 
bir tonunun üretim maliyeti 80 
TL. Bilfer patronu, her ton demirden tam 150.— TL. kazanıyor, Bu da yılda yaklaşık 70 milyon lira kâr demektir. Buna bir de taşımadan gelen kazanç eklenirse, bu miktar 100 milyonu geçer. Bir de krom var. Yılda 60 bin ton krom çıkar. Bilfer patronunun, yalnız Hekimhan işçisinin sırtından kazandığı kârın toplamı 150 milyondur. 


GREV 

POLİSİYE TEDBİRLERLE 
ENGELLENMEK İSTENİYOR. 
Polisiye tedbirler, engellemeler, bütün bunlar işçilerin mücadelesini kırmak içindi. Malatya - Hekim han işyerlerinde eğitim çalışmalarını tamamlayan Yeraltı Maden 
- İş Sendikası eğitim ekibinin araçlarına el konuyor, yetkili uzmanlar Malatya Emniyet Müdürlüğünde dövülüyordu. Çevre köylerden grevdeki işçilere yardıma gelen köy halkının ziyareti kolluk kuvvetlerince engelleniyor, 15 kişi göz altına alınıyor, 22/23 Kasım günleri Hekimhan'da faşist güçlerin düzenlediği olaylarda bir sendika üyesi ve yakımnın işyerleri ve evleri kundaklanıyor, sendika temsilciliği binası saldırıya uğruyordu, Gözaltına alınma ve dayak olayları ise günlük olaylar haline gelmişti. Saldırıların asıl hedefi ise devrimci sendikacılığı hayata geçirmeye çalışan DİSK Yeraltı Ma den - İş'ti. 


BİLFER PATRONU 

YARGI ORGANLARININ 
KARARLARIYLA DOĞABİLECEK 
BİR KARMAŞA İÇİNDE 

KENDİ SÖMÜRÜ VE 
SOYGUNUNU 

DEVAM ETTİRMEK 

İSTİYOR... 

Bilfer patronunun yasa ta nımaz tutumu grev süresince de devam etti. İşveren, çeşitli yazış» ma ve yargı organlarına baş vurarak zaman kazanmak istiyordu. 
Muhatap olarak yetkili sendika ge nel merkezini tanıyıp Yeraltı Maden - İşle diyalog kurması gerekirken patron bü yolu yeğlemeyip 


uydurma gerekçelerle yürütme ve yargı organlarını oyalama yoluna gidiyordu. Aynı göreve bakmakla yükümlü mahkemelerde; Ankara, Malatya, Hekimhan Mahkemeleri- ne benzer taleplerini tekrarlayarak, 10 ayrı dava açmıştı ve bu tutumuyla da yargı organları kararlarında bir kargaşa yaratma» 
yı hedefleyerek sömürü ve soygununu devam ettirmeyi amaçlıyordu. 

Bilfer patronunun amacı yargı organlarından çikabileceğinin sandığı çelişkili bir kararla grevi kırmaktır. Şimdiye kadar “grevin ka nunsuzluğu” davasını da kaybeden Bilfer patronu böylece tam 5 da- 


vadan yenik çıkmıştır. Şu anda ise yeni bir oyun oynanmaya çalışılmaktadır. Bu yeni oyunda baş oyuncu Türk -İş Maden Federasyonudur, Maden patronlarına hizmet etmekten öte bir görevi olmayan bu federasyon, işkolu düzeyinde bir sözleşmeyi Bilfer patronu ile imzalayarak maden işçilerine bir kez daha ihanet etmiştir. 


Bütün bu oyun, baskı ve'tertiplere karşı yiğitçe göğüs geren Bilfer maden işçileri kararlı: Grevimiz, diyorlar geçmiştiki haklarımızdan, gelecekteki haklarımıza kadar tümünü alıncaya kadar sürecektir. 


DİSK 12.3.7vel0. 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
KONSEYLERİ TOPLANDI 


9 Nisan günü Adana'da yapılan İkinci Bölge Konseyi toplantısına 
DİSK adına Yürütme Kurulu üyesi Tuncer KOCAMANOĞLU katılmıştır. Kocamanoğlu yaptığı konuşmada 20 Mart Faşizme İhtar eyleminin önemi üzerinde durmuş, “DİSK, işçi sınıfı biliminden ödünsüz, işçi sınıfı birliğini bozucu, bölücü girişimleri reddederek, mücadelesini sürdürmekte kararlıdır." demiştir. Adana bölge temsilciliğine Genel - İş üyesi Yusuf Yürekli seçilmiştir. 

Yedinci Bölge Temsilcilik Konseyi ile Üçüncü Bölge Temsilcilik Konseyleri ise 16 Nisan günü toplanmıştır. Yedinci Bölge Temsilcilik Konseyi toplantısında DİSK'i Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Kocamanoğlu, Üçüncü Bölge Temsilcilik Konseyi'nde ise Yürütme Kurulu üyesi ve Genel Başkan Vekili Rıza Güven temsil etmiştir. Güven, İzmir'deki konuşmasında “Önümüzdeki günlerde bir yandan işçi sınıfının birliğini DİSK çatısı altında oluşturma mücadelemize hız verirken, öte yandan keskinleşen sınıf mücadelesi içinde yerimizi almak zorundayız.” diyerek görüşlerini açıklamıştır. İzmir Üçüncü Bölge Temsilciliğine Saim Akbulut, Samsun 7. Bölge Temsilciliğine de Sabahattin Topuz seçilmiştir. 
DİSK adına Genel Sekreter Fehmi Işıklar'ın katıldığı Birinci Bölge Temsilciler Konseyinde bölge temsilciliği seçimini önceki dönem temsilcisi Ali Kaya kazanmıştır. 

DİSK 10. Bölge Konseyi 14 Mayıs 1978 Pazar günü Diyarbakır'da yapılmış, seçimler sonucunda Bölge: temsilciliğine yeniden Sait Aydoğmuş getirilmiştir. 

Bölge Konseyine bir mesaj gönderen DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, konsey çalışmalarına başarılar dilemiş ve son günlerde doğu illerimizde geliştirilen tertiplere dikkati çekerek, bunların temelinde toplumsal muhalefeti boğmak isteyen ırkçı, gerici, faşist güçlerin olduğunu belirtmiştir. 


Petkim-İş 

2 no'lu İstanbul Şube 
Genel Kurulunda delegeler. 
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ASTER-İŞ 
3. GENEL 
KURULU 

TOPLANDI 


Aster - İş (Askeri Tersane ve Askeri İşyerleri İşçileri Sendikası) 
3. Olağan Genel Kurulu yapılmış, Genel Kurul'da Askeri işyerlerinde çalışan işçilerin “asker kişi” sayılması kınanmıştır. Oybirliği ile kabul edilen Genel Kurul kararlarında 141, - 142. maddelerin kaldırılması, referandum hakkının yasalaşması istemleri de yer almıştır. 


Seçimler sonucu Genel Başkanlığa yeniden Ayhan DÜMEN, Genel Sekreterliğe Ali KINALI, Yürütme Kurulu'nun diğer üyeliklerine de Faik BAYRAMÇAVUŞ, Birol 
NAZ, Necati BEREKET, Mustafa 
YALÇIN ve Metin ERASLAN getirilmişlerdir, 


PETKİM-İŞ 

2 NO'LU ŞUBE 
GENEL KURULU 
YAPILDI 


PETKİM - İŞ Sendikası 2 No'lu İstanbul Şube Genel Kurulu yapılmış. Genel Kurulda işçi sınıfının kemerleri sıkmaya tahammülü olmadığı, vurgulanarak “Faşizme 
İhtar” direnişi haklı ve zamanın- da yapılan bir eylem olarak nitelendirilmiştir. Faşist saldırı ve baskılar karşısında işçi sınıfının demokratik haklarını sonuna kadar savunacağı ve faşizme karşı mücadele en ön safta yer alacağı kaydedilen Genel Kurul çalışma raporunda, asgari ücretten ver gi alınmaması, referandumun yasallaşması, 141 ve 142. maddelerin kaldırılması, iş kanunundaki 13 ve 
17. maddelerin değiştirilmesi, kadın ve çocuk işçilerin 18 yaşına kadar olan çalışmalarının da emek liliğe sayılması istemleri yer almıştır. 


DİSKE BAĞLI SENDİKALAR 


1 — ASİS 2926 68 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 112/16 ANKARA 


2 — ASTER - İŞ 
Çakırgöz Sokak 3/5 Hasköy 
İSTANBUL 


3 — BASIN - İŞ 263024 - 263025 
Divanyolu, Klod Farer Cad. No: 12/2 Cağaloğlu, İSTANBUL 


4 — BANK - SEN 48 22 96 - 488125 
Vali Konağı Cad. Yapı ve Kredi Bankası Emekli Sandığı Tesisleri Kat: 5, Dai. 3-4 Nişantaşı, İSTANBUL 


5 — BAYSEN 290934 
Necatibey Cad. Sezenler Sokak 1/10 Yenişehir, ANKARA 


6 — DEV - MADEN -SEN 293940 - 294792 
Necatibey Cad. Sezenler Sokak 
Lozan Apt, No: 2/9 
Yenişehir, ANKARA 


7 — DEVRİMCİ SAĞLIK - İŞ 
İnebey Mah. Valide Camii Sok. 34/5 Aksaray, İSTANBUL 


8 — DEVRİMCİ TOPRAK - İŞ 2963 48 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 
Yönak Apt. Dai. 15, Kat. 5 
Maltepe, ANKARA 


9 — GENEL -İŞ 175459 - 17 5267 
Süleyman Sırrı Sok. 2/4 
Sıhhiye, ANKARA 


10 — GIDA-İŞ 458985 
Refik Saydam Cad. 3/4 
Tepebaşı, İSTANBUL 


11 — HÜR CAM-İŞ 278402 
Divanyolu, Klod Farer Cad. 12/4 Cağaloğlu, İSTANBUL 


12 — İLERİCİ DERİ - İŞ 
Ordu Cad. No: 300, Kat: 3 
Aksaray, İSTANBUL 


13 — KERAMİK - İŞ 264928 
Divanyolu, Klod Farer Cad, 12/3 Cağaloğlu, İSTANBUL 


14 — LASTİK -İŞ 75 15 65 - 75 15 66 
Londra Asfaltı 
Ahmet Kutsi Tecer Cad. 10/2 
Merter, İSTANBUL 


15 — MADEN - İŞ 4850 74 
Barbaros Bulvarı 58/2 
Beşiktaş, İSTANBUL 


16 — OLEYİS 18 25 27 - 25 54 19 
Menekşe Sok. Muslu Apt. 28/14 - 15 
Kızılay, ANKARA 


17 — PETKİM - İŞ 1748 10 - 25 15 78 
İzmir Cad. Fevzi Çakmak Sok. 7/13 Yenişehir, ANKARA 


18 — T.İ.S. 25 56 87 - 18 96 15 
Tuna Cad. İnkilap Apt. 5/6 - 7 
Yenişehir, ANKARA 


19 — TEKGES - İŞ 2531 93 - 18 89 99 
İzmir Cad. Yaprak Apt. Kat: 6, No: 24/11 Kızılay, ANKARA 


20 — TEKSTİL 26 85 90 
Babıali Cad, Sıhhiye Apt. 19/3 Cağaloğlu, İSTANBUL 


21 — TÜMKA - İŞ 751565 - 751566 
Londra Asfaltı 
Ahmet Kutsi Tecer Cad. 10/2 
Merter, İSTANBUL 


22 — YENİ HABER - İŞ 2971 16 - 20 63 48 
Mustafa Kemal Bulvarı 
Tolluoğlu Apt. 71/1-2 
Maltepe, ANKARA 


23 — YERALTI MADEN -İŞ 29 66 92 
Necatibey Cad. 22/21 
Sıhhiye, ANKARA 


